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ROTSKLIMMEN

Hoe het jong-vaderschap combineren met de Liefde
voor het klimmen en het klimmen combineren met
onze Liefde? Ons “boys-only weekend” bleek dit
jaar moeilijker te plannen. Na veel wikken en wegen
kwamen we uit op het verlengde weekend rond
de nationale feestdag. Wilde plannen om naar de
Dolomieten te rijden werden gesmeed, QOostenrijk
werd ons plan B.

En toen dan het moment eindelijk daar was, bleek het overal in Europa slecht
weer te zijn. We checkten de hele Alpen regio, van les Ecrins over de Mont Blanc
tot Salbit en QOostenrijk. Geen enkel weerbericht rechtvaardigde de lange rit.
Bretagne en Engeland werden ook bekeken, maar net niet goed genoeg gevonden.
Ettringen? Pfalz? Nee, ook daar voorspelden ze regen. Uit moedeloosheid dan
maar even meteo.be gecheckt. Gaven ze voor Belgié toch geen vier dagen zon
zeker...! Bon, drie dagen Ardennen dan maar, op voorwaarde dat er geen enkel
bekend massief werd aangedaan! En dus nam ik Koen, Ruben en Sven mee langs
enkele verborgen Ardense parels. Eerste stop: les Rochers de Maizeret...

Ruben rappelt na het beklimmen van de schoorsteen in Maizeret



Gedurende de voorbije vijf jaar ben ik vaak op zoek gegaan naar
nieuwe, onbekende en toch beklimbare massieven. Meestal levert dit
weinig op en kom ik uit op vuile, overwoekerde of brokkelige rotsen,
vaak na twintig minuten heuvelopwaarts door struiken te kruipen.
Soms staan er bordjes ‘verboden te klimmen’, het een al wat ouder
dan het ander, en soms sta je ineens midden in een steengroeve
die nog actief blijkt te zijn. Het is op zijn zachtst gezegd vaak een
schimmig avontuur, maar hier had ik enkele jaren geleden toch een
parel ontdekt. Een schoorsteen die een tiental meter de wand in loopt
en waarlangs je ook echt ‘in" de rots moet klimmen. Halverwege kan
je er via een haorizontale richel terug ‘uit’ kruipen. Een unieke ervaring,
zeker voor Belgié. Pas na deze traversee, zie je je volgende haak, die
je nu op de wand over een korte bombée naar een terrasje brengt.

ACH JA, ONDER HET MOTTO TETS IS BETER DAN

NIETS, PIKTE IK ZF TOCH MAAR IN..”

Koen en Ruben hadden de eer hier de spits af te bijten, terwijl ik met
Sven rechts een lichtjes overhangende diedre wilde proberen. Het was
superwarm en ik zweette me te pletter. De rots was stoffig en vuil en
bij iedere kuisbeweging verdween er een lading vuil in de mouw van
mijn T-shirt... De route werd er alleen maar brokkeliger op en zoveel
goede tussenzekeringen kon ik hier nu ook weer niet plaatsen. En toen
was daar plots een slaghaak, en wat verder nog een. Wie heeft die hier
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oait geslagen? En wanneer? Want aan hun roestigheid te zien staken

die hier al lang... Ach ja, onder het motto ‘iets is beter dan niets’, pikte
ik ze toch maar in. Op zijn minst zouden ze een eventuele val breken

en hopelijk de klap op mijn camalots wat dempen. Vijftien meter
klimmen werden er gauw vijfentwintig en dertig. Pas na veertig meter
bereikte ik het einde van deze diedre. Al mijn materiaal was op, op
wat linten na. Als gevolg mocht ik nog eens vijf meter door steil
struikterrein kruipen, alvorens ik eindelijk aan een stevige boom kwam
en Sven het verlossende ‘relais’ kon toeroepen.

Achteraf gezien bleek die boom waarschijnlijk mijn enige echt solide
punt in de hele route te zijn. Ik weet dat de jonge generatie klimmers
wordt aangeleerd dat vallen OK is, maar in het soort routes dat ik
graag klim, ben ik toch blij dat ik mezelf een zekere ‘angst om te
vallen’ heb aangeleerd. Bij het traditionele klimmen volg ik het credo
van de vorige generatie, nl: ‘de voorklimmer valt niet’. lets wat Koen
(die met zijn jeugdige 59 jaar eigenlijk gerust tot de vorige generatie
gerekend kan worden, maar het alleen zelf nog niet doorheeft) meer
dan beaamde toen hij hem nadien ook voorklom.

In de namiddag trokken we naar de Rochers de Malplume in de
Samson vallei, waar iemand enkele jaren geleden enkele prachtige
maar stevige sportklimroutes geboord heeft. Je moet toch al goed
zesdegraads klimmen om hier aan je trekken te komen (gelukkig
hadden we Ruben bij), maar de rust van het klimmen in het groen zonder
andere klimmers om je heen, maakte alles goed. We aanvaarden zelfs
de teken die je hier in de zomer onvermijdelijk oploopt.

Het beste moment om deze verborgen parels te ontdekken, blijft het
voorjaar. Minder struikgewas om door te ploeteren.

Sven leidt (lijdt?) de derde lengte van de alpiene Traversee Vittoz
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Op de tweede dag stond de ‘Traversee-Vittoz' in Comblain-au-Pant op
het programma. Bijna alle rotsen hier zijn gesloten omdat het Natura
2000 gebied is. Maar op de Roche Grise mag nog steeds geklommen
worden. Laat je dus niet tegenhouden door alle ‘'verboden te klimmen-
bordjes’ die je tegenkomt en blijf verder stappen tot je aan de hoofdrots
uitkomt.

MET ZIJN 170M EN ZES TOUWLENGTES BEHOORT
DEZE ROUTE TOT EEN VAN DE LANGSTE VAN BELGIE

EN DE ENIGSTE IN ZIJN SOORT BUITEN FREYR...”

Met zijn 170m en zes touwlengtes behoart deze route tot een van de
langste van Belgié en de enigste in zijn soort buiten Freyr. De originele
start was voor ons onvindbaar (wegens overwoekerd) en dus kropen
we maar in de meest linkse route die nog te beklimmen viel. Even
wennen, want net zoals op het Lierre massief in Yvoir, is de rots
anders gelaagd. Dit betekent veel ondergreepjes en de voeten vaak
op wrijving. Maar na dit eerste doorbijtertje word je direct beloond
met de mooiste route van het gebied, nl een supertraversee onder een
supermooi dak. De pas in het midden volledig vrij klimmen, zonder pof
(expliciet verboden op dit massief en dus niet eens aan de gordel) in dit
warme weer, bleek voor ons allemaal net iets te moeilijk.

Koen op zoek naar compacte rots in de licht overhangende 40m diedre

Onze handen glipten gewoon uit de fijne vingerbarst en de voetjes
stonden ook maar op iets miniem. Gelukkig staan de haken hier dicht
genoeg om zonder problemen verder te kunnen klimmen.

De derde touwlengte gaat verder op hetzelfde stramien, zij het met
minder haken. Enkele klemblokjes of camalots meenemen, levert
toch wat extra comfort op. Tot je in de vierde lengte komt, waar de
hakenafstand nog groter wordt (zo'n 4 & 5m tussen elke haak) en de
rots zo compact is dat tussenzekeringen onmogelijk te plaatsen zijn.
Interessant is wat zich onder de traversee bevindt. Zo'n twee meter
lager is een leger braamstruiken aan zijn opmars bergopwaarts
begonnen. Dat betekent dus, dat zowel de voor- als de naklimmer, bij
een eventuele val een pijnlijke pendelbeweging te wachten staat. Sven
leidde deze route met de nodige portie kippenvel, wat de vreugdekreet
aan het relais alleen maar groter maakte.

Nog een laatste lengte traverseren bracht ons door nieuw struikgewas
(je moet er wat voor over hebben) tot een laatste prachtige
Dolomitiaanse uitklim met een prachtig zicht op de Ourthe. Onze
picknick was meer dan verdiend en de duik nadien voelde fantastisch.
Teken werden geteld. Ruben en Sven stonden op nul, ikzelf op drie en
Koen op een glorieuze negen!

Onze oarspronkelijke plannen waren dan wel in het water gevallen,
we waren allemaal blij verrast dat de Ardennen nog zoveel mooie

Avonturen te bieden hebben.

Wie zoekt, die vindt: ‘Adventure is in your own backyard’. A
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