/Nanga Parbat

Het World Wide Web bevat massa’s boeiend beeldmateriaal
uit de geschiedenis van de bergsport. In deze column proberen
we er telkens een parel uit te halen en deze te duiden tegen

een bredere achtergrond.

NANGA PARBAT 1953
Film van Hans Ertl, 90 minuten, z/w, Duits gesproken

De Nanga Parbat (8125 meter) was in de jaren dertig uitgegroeid
tot “Berg des Schreckens” en “Schicksalsberg der Deutschen”, met
31 doden bij zeven expedities waarvan vijf Duitse. Nanga Parbat
gold als onoverwinnelijk. Het was de “Duitse berg”, zoals men ook
sprak van de “Engelse Mount Everest”, van de “ltaliaanse K2" en
de “Franse Annapurna”. Tijdens de laatste vooroorlogse expeditie
in ‘39 was W02 uitgebroken en de leden werden door de Britten
geinterneerd in Indié. De ontsnapping van Heinrich Harrer en Peter
Aufschneiter uit dit kamp werd uitvoerig beschreven in Harrers boek
“Sieben Jahre in Tibet”.

De grote expeditie van 1953 o.l.v. Dr. Karl Maria Herrlichkaofer, werd
een mijlpaal in de geschiedenis van het extreme alpinisme, vooral
door de heroische prestatie van Hermann Buhl. Ze wilde sportief
afrekenen met het oorlogsverleden en Duitsland en Oostenrijk
opnieuw op de kaart van het alpinisme zetten. Buhl haalde op 3 juli de
top tijdens een legendarische sologang van 41 uren en werd meteen
de eerste die een achtduizender beklom zonder extra zuurstof. In de
MMM stipt Messner deze beklimming aan als één van de allergrootste
prestaties in de geschiedenis van het Himalayaklimmen, omdat ze
ook het pad effende voor de latere beklimmingen in alpiene stijl.

Ook over de maker van deze film valt heel wat te vertellen.
Hans Ertl was cineast maar ook een uitstekend klimmer. Hij had
meerdere premiéres op zijn naam gezet zoals de noordwanden van
de Konigspitze (1930) en de Ortler (1931). Deze laatste is vandaag
nag steeds één van de moeilijkste noordwanden van de Oostalpen.
In 1936 werkte hij als hoofdcameraman aan Leni Riefenstahl's
meesterwerk “Olympia”, met onder meer het relaas van de
Olympische Spelen in Berlijn.

In die context werkte hij indirect mee aan de verheerlijking van
het Nationaal Socialisme, maar Ertl voelde zich een kunstenaar
die niet aan politiek deed. Bij het uitbreken van de oorlog was hij
frontreporter en hij werd de favoriete cameraman van Generaal-
Veldmaarschalk Rommel.

Na de bevrijding werd Ertl, net als Riefenstahl, niet vervolgd voor
oorlogsmisdaden maar beide kregen van de geallieerden wel een
tijdelijk beroepsverbod opgelegd. In 1950 nam hij deel aan een
Andesexpeditie in Bolivié en maakte met Gert Schroder een premiere
op de Illimani zuidtop en ging solo door naar de noordtop (6439
meter).

Bij de grote expeditie van '53 was Hans Ertl cameraman, geen

klimmer. Maar het zou vooral zijn debuut worden als regisseur. Hij
klom met Hermann Buhl mee tot in het laatste hoogtekamp op 6900
meter hoogte en wachtte hem daar ook op wanneer Buhl totaal
uitgeput terugkeert van de top.

Hans Ertl stierf in 2000 in Munchen op de gezegende leeftijd van
92 jaar. Herman Buhl verdween in 1957 spoorloos op de Chagolisa
(7654 meter) nadat onder zijn voeten een sneeuwbalkon begaf.

Na deze expeditie kwam het tot een breuk tussen Buhl en
expeditieleider Herrlichkofer. Deze laatste werd door zowat iedereen
als te autoritair bestempeld, en hij aanvaardde niet dat Herman
Buhl nadien zijn persoonlijke ervaringen te boek stelde. Bedenk dat
het dezelfde Herrlichkofer was die in '70 de Nanga Parbatexpeditie
leidde waarbij de gebroeders Messner na een fout signaal naar de
top vertrokken ondanks een slecht weerbericht. Gunther Messner
overleefde de afdaling niet. Zowel Herman Buhl als Reinhold
Messner vochten hun geschillen met Herrlichkofer uit voor de
rechtbank.

De film “Nanga Parbat 1953"” is een, voor zijn tijd, uitstekend
gemaakte bergfilm en dat heeft alles te maken met de krachtige
fotografie van Hans Ertl. De muziekscore van Albert Fischer is
evenwel ook niet weg te denken uit de klassieke heroische vertelstijl.
Het was een tijdperk waarin alpinisten nog een pijp rookten en er in
de hoogtekampen Lowenbrau gedronken werd. Productplacement
is van alle tijden. Misschien jammer dat men toen al niet voor
kleurenfilm heeft gekozen, maar laat dat het kijkplezier geenszins
in de weg staan. A

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Xz5k0QWg7Vs
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