CULTUUR & GESCHIEDENIS _

Bergen en mensen hebben iets gemeenschappelijk: ze zijn beide vergankelijk.

Bergen slijten af door erosie, maar er zullen over miljoenen jaren ook weer nieuwe bergen
ontstaan. Bij de mensen gaat het allemaal wat sneller, waardoor het lijkt of de bergen
daar voor eeuwig staan. Misschien verklaart dat waarom de mens de illusie koestert ze te

kunnen bedwingen.

Bergbeklimmen is geen instinctieve daad zoals lopen,
gooien, springen of vechten. Het betekent meer dan louter
een opwaartse of neerwaartse verplaatsing op een helling.
Een mens klimt niet zomaar naar een top of een pas, er
gaat telkens een intentie aan vooraf. Een goed overwogen
beslissing van de klimmer zelf, of van iemand die er de

opdracht toe gaf.
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Tekst en foto's Mark Sebille / WikiCommons

|n zekere zin was Otzi, de man van Similaun, meer dan vijfduizend
jaar geleden al een bergbeklimmer, want we weten dat hij in zijn
laatste levensdagen meermaals een bergpas overschreed die voor
ons vandaag nog steeds een stevige bergtocht is. Maar de bergtoppen
op zich waren waarschijnlijk niet zijn doel. Hannibal was in 214 v.C.
succesvol in zijn militaire tocht over de Pyreneeén en vervolgens
over de Alpen. Ook hij had een duidelijk doel, maar dat waren niet
de bergen. De Romeinen hadden zeker een doel, wanneer ze in 57
v.C. probeerden een weg over de huidige Col du Grand Saint Bernard
aan te leggen. Maar een top bereiken was toen enkel nuttig voor
observatie als onderdeel van een militaire strategie.

In elke religie zijn er bergen met een sacrale betekenis. Maar ze
werden daarom nog niet betreden, vaak integendeel. De Olympus
was getuige van het ontstaan van de wedstrijdsport, maar de berg
was nooit het doel van die sporters. Mozes ontving de tafelen met de
basisregels van het Christendom op de top van de berg Sinai, maar
noch Mozes, noch Otzi, Hannibal of zijn Romeinse tegenstanders,
zouden we vandaag alpinisten noemen.

Uit de Middeleeuwen kennen we enkele sporadische beklimmingen
van een top zoals in 1280 door Pere Il el Gran, Koning van Aragon,
die helemaal alleen tot de top van de Pic du Canigou (2784 meter)
in de Oostelijke Pyreneeén zou gewandeld zijn. Hij vertelde de
bevolking dat hij boven op de top een draak had gewekt door een
steen in het meer te gooien. Intussen weten wij wel dat er helemaal
geen meer op die top ligt, laat staan een draak, maar zijn verhaal
maakte ongetwijfeld grote indruk op zijn onderdanen.

In een heel andere tijdsgeest, die van de ontluikende Renaissance,
vatte Francesco Petrarca op 26 april 1336 zijn tocht aan naar de
top van de Mont Ventoux. Uiteraard ging hij op zoek naar God. Maar
wanneer hij nadien in een brief aan Dionigi di Borgo San Sepolcro
uitgebreid zijn ervaringen beschreef, bekende hij dat hij eigenlijk naar
de hoogste bergtop wilde enkel om er van de hoogte en het mooie
uitzicht te kunnen genieten, dus uit loutere begeerte. Petrarca was
een begenadigd dichter, en we mogen zijn tocht gerust beschouwen
als de geboorte van het bergtoerisme, maar dat maakte van hem nog
geen bergbeklimmer.
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HET VEROVERINGSJAAR 1492

Een heel ander verhaal is de beklimming van de Mont Aiguille
in de Haut-Vercors. Deze berg sprak al in de Middeleeuwen tot
de verbeelding van prinsen en koningen en werd toen “Le Mont
Inaccessible” genoemd. Latijnse teksten spreken zelfs van een
Supereminet Invius, wat zoiets als statig en ontoegankelijk betekent.
Om dat nog meer kracht bij te zetten werd hij op oude illustraties

zelfs voorgesteld als een omgekeerde kegel.

De geschiedenis van zijn veravering begon eind vijftiende eeuw als
de jonge Charles de Valois, de latere Koning Karel VIII van Frankrijk,
een deel van zijn kinderjaren in de streek doorbracht en totaal
gefascineerd raakte doaor de Maont Inaccessible. Charles, enige zoon
van Louis XI, werd na de dood van zijn vader in 1483 op dertienjarige
leeftijd koning. In 1492 gaf hij aan Kapitein Antoine de Ville de
Dompjulien, een Lorreinse edelman en artillerieofficier, opdracht om
in zijn naam de berg te gaan beklimmen. Een dergelijke onderneming
was helemaal het kind van zijn tijd: de Renaissance. Het was
hetzelfde jaar waarin Christoffel Colombus Amerika ontdekte, maar
dat wisten ze in de Vercors toen nog niet. Koning Charles VIII was
nochtans niet bepaald fijnbesnaard. Hij voerde graag oorlog (de
Italieoarlogen), hield een diplomatieke krachtmeting met de Borgias
in het Vaticaan, en hij eigende zich onder meer het Koninkrijk Napels
toe.

DE VEROVERING VAN “L'INACCESSIBLE"

De jonge officier die hij voor die symbolische opdracht had
aangesteld was een militair strateeg, gespecialiseerd in het
bestormen van bolwerken. Hij kreeg uitgebreide middelen ter
beschikking en in het anders zo vredige dorpje Chichiliane werd
een heuse expeditie op poten gezet. Yves Lévy, notaris van het hof,
moest alle gebeurtenissen officieel optekenen in een akte en aan de
koning rapporteren. Toch verkoos hij zelf aan de voet van de berg
te blijven, bang om bij slechte afloop de toorn van God te zullen
ondergaan.

Antoine de Ville nam zijn persoonlijke bedienden mee en enkele
soldaten (sommige bronnen zeggen huurlingen). Verder werd de Ville
geassisteerd door Jean de Beaupré, de kamerheer van de Koning,
een zekere Reynaud, de laddermaker van het hof, Cathelin Servet,
meester-steenkapper van de kerk van Sainte-Croix de Montélimar,
Pierre Arnaud, meester dakbouwer van Montélimar, Sébastien de
Carrecte, een apostolisch predikant, Guillaume Sauvage, lakei,
en Francois de Bosco als aalmoezenier. Tenslotte nog enkele
uitgekozen smeden en timmerlui, en vooral hopen materiaal: ladders,
loopplanken, touwen, kettingen, stormhaken, kampeermateriaal en
genoeg proviand voor een belegering van meerdere weken. Je zal
het met mij eens zijn dat er vandaag geen enkele expeditie nog in
slaagt om zo veel expertise bijeen te brengen.

‘DE FEERSTE BEKLIMMING VAN DE MONT AIGUILLE
BRACHT NOG LANG GEEN STORMLOOP TEWEEG OP el : A
DE ALPENTOPPEN, DAAROP WAS HET 5 ' '
NOG DRIEHONDERDVIJFTIG JAAR WACHTEN..”




Op 26 juni 1492 begon men aan de beklimming en de volgende dag
bereikten de Ville, de Beaupré en zes anderen de top. Ze troffen
er een lange oplopende weide aan met een kleurrijke flora. De
superlatieven waarmee ze de plek beschreven konden enkel nog
door het Aards Paradijs worden overtroffen. De beklimmers bleven
meerdere dagen boven. De top werd ingezegend, er werden missen
opgedragen en op drie hoekpunten van het plateau werd een groot
houten kruis geplaatst. De beklimming werd vanuit de omliggende
dorpen met argusogen gevolgd en de teruggekeerde beklimmers
verwierven een heldenstatus. De Mont Inaccessible daarentegen was
zijn heldenstatus kwijt en veranderde zijn naam in Mont Aiguille.

Omdat dit de eerste geplande en gedocumenteerde onderneming
was met als enig doel de top te bereiken, wordt deze beklimming
gezien als de echte geboorte van het alpinisme. De eerste beklimming
van de Mont Aiguille bracht nog lang geen stormloop teweeg op de
Alpentoppen, daarop was het nog driehonderdvijftig jaar wachten.
Pas in 1834 werd hij een tweede keer beklommen, dit keer door
Jean Liotard, een schaapherder uit Trésanne die als enige van een
groepje van zes boven raakte. Daarmee was de muythe van zijn
ontoegankelijkheid definitief doorbroken. In 1877 kwam de eerste
“toerist” op de top. De Parijzenaar E. Rochat van de in 1874 opgerichte
Club Alpin Frangais huurde twee lokale “gidsen” in om hem naar de

top te brengen.

EEN DRIEHONDERD METER HOGE GETUIGENHEUVEL

De Mont Aiguille is vooral vanuit het noorden heel herkenbaar als een
smalle naaldberg. De driehonderd meter hoge verticale wanden staan
op een brede en zachtere piramidale sokkel die deels bebost is. Wat
meer naar het zuiden krijgt hij de vorm van een brede monoliet. Het
plateau op de top is een langgerekte driehoekige weide van ruim 750
meter lang en met een breedte van 90 tot 150 meter. Het hoogste
punt ligt op 2087 meter en het helt elf meter af.

Mont Aiguille is een getuigenheuvel. Hij maakt deel uit van de Haut
Plateau du Vercars. Op haar beurt is de Vercors een onderdeel van de
Franse Vooralpen (les Préalpes). De Vercors wordt gedomineerd door
de Grand Veymont, een massief dat zich noord-zuid uitstrekt en dat in
geologische termen een “plooi” genoemd wordt. Een breuklijn loopt
dwars over de plaats die de Mont Aiguille los maakte van de rest van
het plateau.

Het meest gebruikte aanlooppad vertrekt vanuit Chichiliane (anderhalf
uur). Er zijn doorheen de jaren tientallen routes geopend op alle
flanken van de berg, in alle moeilijkheidsgraden. De meeste vind je
in de zuidoost- en zuidwestwanden waar ook de historische route
liep, zowel als de “voie normale” van Liotard. Op sommige plaatsen
bevinden zich nog staalkabels die niet meer overal in goede staat zijn.

In 1957 landde Henri Giraud met een kleine Piper J3 op de top.
Giraud was een virtuoos piloot die drie jaar later ook nog op de top
van de Maont Blanc zou landen. Opgepast, Henri Giraud is ook een
wijnhuis van de “betere” Champagnes, maar dat is een ander verhaal.

Daarvoor moet je eerst de Mont Aiguille beklommen hebben. A
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