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KBF: Hoe lang doe je al aan bergsport en hoe ben je er toe gekomen? 

Amelie: “Al tijdens mijn jeugd ging ik veel bergwandelen met mijn mama, 

mijn broer en zus. Dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met de bergen. 

Ik was in het algemeen vrij sportief, vooral wandelen en snowboarden deed 

ik vaak. Mijn broer heeft me sterk geïnspireerd om te beginnen met bergsport. 

In het eerste jaar universiteit was ik badminton, de sport die ik toen deed, wat 

beu. Mijn broer zei ‘waarom probeer je klimmen niet eens?’, waarop ik mee 

ging klimmen met hem in de klimzaal in Gent. Van het een kwam het ander, 

en op het klimmen in de zaal volgde buiten klimmen, en uiteindelijk ook 

klimmen op mijn favoriete plek: de bergen! Tijdens mijn studie ging ik ook 

een jaar op Erasmus in Innsbruck, waar ik nog meer dingen in de bergen kon 

doen. Daar ging ik vooral veel multi-pitchen en lengtes klimmen met een 

vriend. Eén keer deden we ook samen een top. Ik vond het zo geweldig dat 

ik me meteen inschreef voor een alpinisme stage. En zo… kwam ik in Mount 

Coach terecht!” 

KBF: Wat voor iemand ben je en op welke manier sluit bergsport aan bij je 

karakter? 

“Ik ben vooral iemand die graag doorzet en graag tegen mijn grenzen 

aanbotst. Ik wil vooral mijn grenzen opzoeken, want anders dreig ik het al 

snel saai te vinden. Ik ben eigenlijk een beetje bang van het doorsnee leven. 

In het algemeen ben ik heel graag buiten, en ben ik graag fysiek en mentaal 

uitgedaagd. En dan is bergsport de enige way to go!” 

KBF: Welke aspecten van bergsport trekken jou aan en verschilt dit volgens 

jou van mannen? 

“Wat mij meer aantrekt aan de bergen dan de gemiddelde man is, denk 

ik, de eenzaamheid en de schoonheid. Ik word graag uitgedaagd, maar 

ik hoef daarvoor niet meteen mijn leven op het spel te zetten. Zonder het 

stereotypisch te willen bekijken, denk ik dat mannen toch eerder op het 

uitdagende, avontuurlijke aspect uit zijn. Voor mij draait het ook om het 

alleen zijn in de bergen, en de mooie momenten die ik daar kan hebben.” 

KBF: Hoe reageer je wanneer je je in een moeilijke situatie bevindt in de 

bergen? Kan je je eigen limieten goed inschatten? 

“Ik vind dat ik meer gemaakt ben om in een groep in de bergen te gaan, 

omdat ik dan beter ‘presteer’ dan alleen. Ik zou bijvoorbeeld nooit een solist 

kunnen zijn, ik zou geneigd zijn om mezelf te onderschatten. Maar als ik me 

in een hachelijke situatie bevind tijdens een alpiene beklimming, dan is het 

wel ík die voor mezelf een knop moet omdraaien. Ik heb niet het gevoel dat 

iemand anders dat voor mij kan doen. Hoe ik dat concreet aanpak? Ik probeer 

het dan zo comfortabel mogelijk te maken voor mezelf, door iets te eten, te 

drinken, een extra pull aan te trekken, me even te fixeren aan een touw, … 

En dan zucht ik eens, zet ik alles op een rijtje, en ga ik weer verder. Eén keer 

heb ik wel opgegeven (lacht), dat was in ‘Fissura della Disperazione’. Maar 

toen bevond ik me in de eerste lengte, dus onbewust wist ik ergens dat er 

een weg terug was. In alpinisme ligt dat anders. Je moet risico’s berekenen 

voor jezelf, maar ook voor de anderen, en je moet op basis daarvan de tocht 

inschatten. Vaak is er namelijk geen weg terug in de bergen.” 

Na drie lichtingen met een beperkte hoeveelheid oestrogeen, slaagde Mount Coach 7 er opnieuw in om een 
vrouw te strikken. Een interview met Amelie Gistelinck over haar passie voor de bergen, hoe het voelt om met 
mannen op tocht te zijn, en haar ‘opperdoel’.

/ MOUNT COACH GOES FEMALE
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IDENTIKIT

Naam en voornaam: Gistelinck Amelie

Geboortedatum: 25.09.1992

Woonplaats: Aachen

Studie/beroep: arts in spoeddienst

Leukste bergsport: alles heeft zijn charme

Mooiste beklimming: Schöntalspitze in halfwinter

Spannendste beklimming: Hinter Olgruben Spitze in winterse omstan-

digheden, met MC7

Langste beklimming: een slapeloze nacht zat er tot nog toe niet in

Beklimming bovenaan de verlanglijst: Annapurna South

Ultieme berggerecht: Kaiserschmarren

Favoriete bergsportmerk: Zamberlan

Uitverkoren berghut: uit nostalgie, de Hochstubaihütte, maar ook om het 

even welke bothy of bivak

Beste klimmaat: daarvoor moet ik nog een paar jaar ervaring verzamelen

Geliefste bergsport idool: Robbe Roskams!

Uitverkoren bergsportclub: Ski og Fjellsport

Leuze van het leven: als je iets wilt, ga ervoor...

KBF: Wat zijn voor jou sterke eigenschappen van jezelf wanneer het 

aankomt op bergsport? Waar ben je minder goed in? Heeft dit voor 

jou te maken met het feit dat je een vrouw bent, of helemaal niet? 

“Mijn sterke eigenschap is dat ik heel gefocust ben op mijn omgeving. 

Bijvoorbeeld oriëntatie, het weer, tijdstippen, dingen die gebeuren, 

kan ik heel goed opnemen. Maar ik denk niet dat dit een eigenschap 

is die mannen of vrouwen meer of minder hebben. Waar ik slechter 

in ben, is durf. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat mannen een 

grotere portie ballen hebben dan vrouwen! Hoewel ik van mezelf 

niet vind dat ik weinig lef heb, in vergelijking met mijn gemiddelde 

medemens, is dit toch hoe ik het ervaar. Mannen dagen mekaar ook 

vaker uit, dat voel ik soms branden onderhuids (maar daar ga ik niet 

zo expliciet in mee). 

Of mannen beter zijn in technische aspecten dan vrouwen zoals 

bijvoorbeeld touwtechnieken? Dat weet ik niet zozeer. Ik ervaar dat 

ik daar wat minder vlot in ben dan mijn mannelijke Mount Coach 

collega’s, hoewel ik het enorm interessant vind. Maar ik denk dat het 

voor een stuk ook te maken heeft met ervaring, en het vaak doen, 

om daar een zeker vlotheid in te brengen.” 

KBF: Wat vind je belangrijke eigenschappen van je partners in de 

bergen? Zijn er eigenschappen die je eerder aan mannen linkt, of 

eerder aan vrouwen? 

“Ik ga doorgaans liever met mannen in de bergen dan met vrouwen, 

omdat die je vaak pushen en meesleuren. Ik heb graag wat 

zelfvertrouwen rond me als ik in de bergen ga. Iemand met weinig 

zelfvertrouwen meehebben, kan ook voor jezelf tot onzekerheid 

leiden. En ik ken ook veel te weinig vrouwen die bergsport doen!” 

KBF: Heb je een bepaald doel voor ogen voor jezelf, voor dit jaar, 

en voor de toekomst? 

“Mijn doel voor dit jaar in het klimmen, dat is een 7A klimmen! Mijn 

doel in het algemeen is dat ik bergarts wil worden (Amelie studeert 

geneeskunde, nvdr.). Bergarts zijn, dat is uitdagende geneeskunde 

in spannende en avontuurlijke condities. Je komt steeds in 

reddingssituaties terecht waar je koel moet blijven, je behelpen met 

touwtechnieken, in moeilijke condities, … dat is mijn opperdoel! 

Maar ik wil vooral nog veel buiten zijn, op stap gaan, en mooie 

dingen zien!”   
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