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ROTSKLIMMEN                                                                                                                                           
                                                                                                                                   

We vertrekken heel vroeg in de vrieskou naar de luchthaven Antwerpen-Deurne met het 
vooruitzicht op een lang weekend sportklimmen in de Spaanse zon. In België is er sneeuw 
voorspeld, wat ons enthousiasme voor de warme en zonnige Costa Blanca alleen maar 
aanwakkert! De klimgids van Rockfax wordt de leidraad voor onze vierdaagse trip. We hoorden 
al heel wat positiefs over deze klimbestemming. Zo is er het microklimaat waardoor het er 
zelfs in de winter lekker warm is, het zou er prachtig klimmen zijn en veel gebieden zijn vlot 
toegankelijk. Benieuwd of wij hetzelfde zullen ervaren!

/WINTERKLIMMEN AAN
DE COSTA BLANCA
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 Tekst Reginald Roels                                          

Pirates of the Caribbean

Tegen 10 uur ‘s ochtends zijn we al met onze huurauto onderweg naar 

de eerste klimspot in de omgeving van Mascarat, tussen Benidorm 

en Calpe: de Sierra de Toix. Onze eerste route is één van de meest 

legendarische aan de Costa Blanca: de ‘Parle’ in de ‘Pirates of the 

Caribbean cave’ (5+, 6a+, 6a). Om deze route te klimmen, abseil je 

eerst helemaal in de grot, door een groot gat dat 55 meter dieper 

uitkomt op een grote richel aan de voet van de Middelandse zee. Het 

uitzicht is fenomenaal, de ‘exposure’ des te meer... met knikkende 

knieën schuif ik heel traag over de rand van het gat en hangend 

in het ijle beloof mezelf dat ik me nooit meer laat overhalen om 

zo’n abseil te doen! Eens ik met beide voeten veilig op de richel 

sta en oog krijg voor het prachtige uitzicht en de rotswanden van 

de grot die er zeer veelbelovend uitzien, krijg ik er helemaal zin in. 

Roger heeft geen last van hoogtevrees en gaat er helemaal voor. Hij 

schiet naar beneden en is in zijn nopjes met deze abseil. Het is een 

prachtige route en we genieten volop van het klimmen met uitzicht 

op de blauwe zee.

Na ‘Parle’ hebben we nog tijd voor iets anders en we besluiten naar 

sector Raco del Corv te gaan. Ons oog valt op de korte multi-pitch 

El Dorado (4, 6a+, 6a). Deze is jammer genoeg bezet, maar we 

beseffen ook dat we hier wel wat tijd voor moeten uitrekken. Het is 

ondertussen al vier uur in de namiddag en ook in Spanje wordt het 

vroeg donker in de winter. Na een frisse duik in zee en de belofte dat 

we hier zeker nog terugkomen, is het tijd om naar onze Airbnb in 

Altea La Vella te gaan. De eerste vakantiedag was alvast een topper 

en we kunnen niet wachten om nog meer fijne plekken te ontdekken.

Benidormse berggeiten

Zaterdag kiezen we voor een klimgebied in Altea zelf. In een zalig 

ochtendzonnetje en een aangename 18 graden klimmen we een paar 

‘easy going’ routes in de sector Dalle d’Olla met uitzicht op Benidorm 

en het bergachtige landschap achter deze toeristische hotspots. Na 

de middag rijden we een paar kilometer verder naar sector Altea Col. 

De aanloop is hier een serieuze zoektocht! Na een halfuur klauteren 

en zoeken zoals een Benidormse berggeit (de ‘approach’ volgens de 

topo was zo’n 10 minuten) vinden we dan toch de juiste rotswand en 

klimmen een rustige maar scherpe 6a. 

Nu we de Costa Blanca wat in de vingers krijgen, wordt het tijd 

voor iets pittigers. De route ‘Elliea’ kreeg een 7b gradatie en wordt 

vlot ‘a vue’ bedwongen door Roger. Dat smaakt naar meer! Na een 

schijnbaar lange terugtocht van ‘scramblen’, zoals de Britten deze 

manier van wandelen zouden beschrijven, bereiken we moe maar 

voldaan de auto. Onze tweede klimdag was er opnieuw eentje in de 

zon en de warmte. We zijn erg blij dat we kozen voor Altea La Vella 

als uitvalsbasis: zowat alle gebieden in de buurt lijken de moeite en 

we kunnen moeilijk kiezen wat we gaan doen en wat we bewaren 

voor een volgende keer. Want dat we hier terugkomen, dat staat 

vast. De Costa Blanca biedt een moeilijk te overtreffen combinatie 

van een zacht klimaat, kwaliteitsvolle rotsen, fantastisch klimmen 

en dat allemaal op 2 uur vliegen van België!

/WINTERKLIMMEN AAN
DE COSTA BLANCA

 Tekst Emma Schiltz
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The Magic Flute

Zondagochtend staat in het teken van ‘The Magic Flute’, een 7b 

klassieker met drie sterren in Bernia, een klimgebied aan de voet 

van de Bernia Ridge. Dit bergachtige gebied heeft vooral routes in 

de hogere graden. Er lopen ook wandelroutes over de toppen, met 

een hoogte tot 1126 meter. Volgens de topo wordt de route bijna een 

graad moeilijker als je de setjes moet inpikken. Het is geen evidentie 

om voorbij de harde pockets te geraken in het eerste deel en ook de 

tufa is een uitdaging, maar Roger klimt deze 7b met veel plezier na 

de tweede poging. Door de langere ‘approach’ is onze voormiddag 

voorbijgevlogen met deze ene route en we vertrekken naar een 

warmere locatie in de buurt van Xalo. In de warme namiddagzon 

kiezen we een paar mooie routes in Pinos, sector Casa, waaronder de 

afwisselende ‘Diamond Cutter’ (6b) die ik voorklim en een atletische 

7c (Batacazo) met fijn vingerwerk die Roger uitwerkt.

Avontuur aan de Raco del Corv

‘s Avonds checken we het weerbericht voor maandag: blijkbaar valt 

er soms ook regen in de Costa Blanca... we hopen dat de voorspelde 

15 graden en regen geen realiteit wordt op onze laatste klimdag. Na 

drie dagen zon en supermooi klimmen zijn we in ieder geval al heel 

tevreden met onze vakantie. 

Maandagochtend is het duidelijk frisser. Na een rustige start van de 

dag vertrekken we naar de Sierra de Toix om eindelijk de multi-pitch 

‘El Dorado’ te klimmen. Aangekomen bij het strandje aan de Raco 

Del Corv is de rustige zee die we vrijdag zagen, veranderd in een 

kolkende massa golven die de manoeuvreerruimte van de zekeraar 

aan de voet van de rots beduidend kleiner maakt. We twijfelen, de 

harde wind en de golven zorgen niet bepaald voor een rustgevend 

sfeertje en er hangt ook nog eens regen in de lucht... Uiteindelijk 

gaan we ervoor, met een bang hartje maar ook met een stevige dosis 

adrenaline. Het ziet er heel doenbaar uit en vol goede moed beginnen 

we aan het eerste deel. Dat is al meteen een pittige traversee met 

verroeste bouten boven hoge golven waar je liever niet in valt. Vanaf 

de richel waar de eerste echte lengte begint (6a+) zijn de golven 

op veilige afstand en kan het serieuze handen- en voetenwerk 

beginnen. Het klimmen wordt ons niet makkelijker gemaakt door 

een striemende wind en jawel, dikke regendruppels maar het zorgt 

wel voor een expeditie gevoel! 

Na 80 meter prachtig klimmen op een ‘exposed’ stukje rotswand 

zijn we aan de relais. Normaal gezien wandel je vanaf dit punt naar 

een meer landinwaartse relais (van ‘Clive’s Redoubt’ 7a), waar je 

een rappel bouwt om je terug op het strandje te laten zakken. Vanop 

80 meter hoogte lijken de golven nog steeds erg onstuimig en het 

strandje is niet erg groot. We opteren om verder naar boven te gaan 

en met behulp van een paar klemblokjes bereiken we de top. Het 

hoogste gedeelte van de rotswand is namelijk niet geëquipeerd en 

Roger klimt de route traditioneel voor zodat we veilig op het pad 

geraken. We komen uit bovenop de rotswand en een steil pad brengt 

ons terug naar de voet van de Raco Del Corv. Moe maar voldaan 

keren we terug naar de auto. Wat een avontuur! Als we na een late 

lunch de rest van onze spullen gaan ophalen aan het strandje, is er 

niks meer te merken van het gure weer waar wij ons de hele ochtend 

hadden doorgeslagen. De mediterrane zon straalt in alle sterkte over 

een rustige blauwe zee. Wij zijn bekaf van dit El Dorado avontuur en 

ronden onze klimtrip af met pintjes en tapas en achteraf een stevige 

wandeling op de dijk van Calpe.  
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Reiswijzer

Beste reisperiode 

De Belgische winter is de ideale periode om een vakantie te plannen 

in de Costa Blanca. Tijdens onze trip was het gemiddeld 18 graden 

overdag en heel zonnig. ’s Avonds is het wel frisser. 

Vervoer

Er zijn luchthavens in Alicante, Murcia en Valencia. Een auto 

huren is goedkoop in Spanje en onmisbaar als je van plan bent om 

meer afgelegen klimgebieden aan te doen. Volgens de topo is het 

klimgebied Sella bereikbaar met het openbaar vervoer.

Accommodatie 

Wij logeerden in een Air-bnb in Altea La Vella. Deze gemeente is aan 

te raden als uitvalsbasis als je wil klimmen in de buurt van Benidorm 

en Calpe. Aan de kust is er heel veel keuze als je op zoek bent naar 

goedkope accommodatie (hotels en appartementen) maar hou er 

rekening mee dat het er veel toeristischer is dan een paar kilometer 

landinwaarts. The Orange House in Finestrat is een hostel gericht op 

(Britse) klimmers en kan ook een goede uitvalsbasis zijn.

Materiaal 

De meeste gebieden in de Costa Blanca zijn bedoeld voor 

sportklimmers. Een setje nuts kan echter wel van pas komen, zeker 

als je de Peñon de Ifach (Calpe) wil beklimmen.

Moeilijkheidsgraad

Voor elk wat wils! Het aanbod is zo overweldigend dat elke klimmer 

zijn gading zal vinden.

Nuttige links  

www.rockfax.com

www.theorangehouse.co.uk

Topo’s 

“Spain Costa Blanca”, Rockfax, 2013 

Kostprijs 

Wij vlogen vanuit Antwerpen met TUIfly en betaalden 100 euro per 

persoon in laag seizoen. Autohuur en accommodatie is goedkoop 

buiten het seizoen. De gemiddelde prijs voor een appartement voor 

twee personen aan de kust (toeristischer dan in het binnenland) is 

ongeveer 50 euro per nacht. 

Foto pagina 36-37: klimgebied Sierra dec Toix. 

Rappel tot op zeeniveau in de Pirates of the Caribbean Cave 

(foto Roger De Munck)

Foto pagina 38:  

Boven: De 7c Batacazo in Xalo (Foto George Sanderson) 

Onder: Start van de multpitch El Dorado in Raco del Corv 

(foto Emma Schiltz)

Foto pagina 39: de kustlijn van de Sierra de Toix tussen Calpe 

en Altea (foto Emma Schiltz)


