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De bergen in  
zonder zicht 
         
Aangeboren glaucoom of ‘groene staar’, een veelvoorkomende ziekte van het oog. Die ook 
Paul Possemiers trof, al houdt dit hem niet tegen de bergen in te trekken. Integendeel, zo’n 
zes keer per jaar vind je hem terug in een rustgevend, bergachtig landschap. Ik ontmoet 
Paul samen met zijn blindegeleidenhond Kuzco in restaurant Fratelli in Borgerhout. Laat ik 
je meenemen in Paul zijn wereld en hoe hij als bergsporter en onuitputtelijke zelfstandige 
door het leven gaat.
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Mobiel 

Eén van de eerste dingen die Paul aanhaalt, is hoe mobiel hij is 

in de bergen. Dit heeft hij mede te danken aan Robert Minet, zelf 

ook blind, en uitvinder van een stok die Paul aan een gordel en 

zijn medewandelaar bevestigt. Zo kan hij moeiteloos de richting 

aanvoelen die hij uit moet zonder dat er één woord over gewisseld 

wordt. Hiernaast zorgt Kuzco, zijn hond, ervoor dat Paul makkelijk de 

bergen in kan en ook in België iedere dag het traject naar zijn zaak 

in Boom kan afleggen. Qua reisbestemmingen kan Paul al heel wat 

van zijn lijstje schrappen. Met, en af en toe zonder Kuzco, reisde hij 

al naar de Lofoten, Spitsbergen, Groenland, Schotland, etc. Al blijft 

het Ötztal in Oostenrijk één van zijn favoriete plekken om naartoe 

te gaan. 

Mogelijkheden

Naarmate de avond vordert, merk ik dat Paul zelf voornamelijk in 

mogelijkheden denkt en liever onbekende wegen bewandelt dan 

stilzit. Het jammere is dat, zeker in Paul’s geval, mogelijkheden je 

soms door je omgeving ontnomen worden. Zo is het onder andere 

in Oostenrijk, nog altijd geen sinecure om met je hond in een hut te 

overnachten. Vaak staan Hüttenwirten hier niet voor open en krijg 

je letterlijk de deur op je neus. Verder is de bus nemen met een 

hond niet altijd toegelaten of moet de hond verplicht een muilkorf 

dragen. Overgeleverd aan de welwillendheid van de Hüttenwirt en 

de buschauffeur van dienst… Een regelgevend kader is er momenteel 

dus nog niet. Positief is wel dat er binnenkort in Oostenrijk een 

herziene antidiscriminatiewet uitgevaardigd wordt, die deze huidige 

willekeur zal ondervangen. 

Meerwaardezoeker

Net als voor ieder van ons, geeft bergsport een extra dimensie aan 

Paul zijn leven. Ik vraag hem waar die meerwaarde voor hem precies 

in schuilt. Marmotten die fluiten, vogeltjes die zingen, geuren die 

hem bekend voorkomen, de fysieke uitdaging. Al deze elementen 

maken het voor hem onvergetelijke ervaringen. Al sinds zijn jeugd 

komt Paul in de bergen en hij is blij dat hij hier vandaag de dag 

gelijkgezinden in terugvindt zoals Andy Holzer. Andy Holzer, een 

bekende blinde klimmer, maakte van bergsport zijn beroep en stond 

op 21 mei 2017 op de Mount Everest. Wat zij verzetten, toont een 

enorm doorzettingsvermogen en geloof in je eigen kunnen. 

Mozes

Gedurende de avond vertelt Paul een aantal anekdotes die ik niet snel 

zal vergeten, waarvan er eentje ieders mondhoeken ongetwijfeld zal 

doen omhoogkrullen. Op één van zijn vele wandelingen waant Paul 

zich voor even Mozes die de zee doet splijten. Ja, je leest het goed. 

Tijdens een van zijn tochten liep hij, met zijn hond Kuzco, op een 

horde koeien met kalveren af. De koeien voelden zich bedreigd door 

de aanwezigheid van de hond en werden onrustiger met de minuut. 

Paul’s wandelpartner wist de hond weg te leiden en intussen voelde 

Paul de warme adem van de koeien onder zijn oksels. Hij panikeert 

nooit maar geeft toe dat dit een speciale sensatie was. Stap voor stap 

en met voorzichtige pas baande hij zich een weg door de koeien, met 

stok, en voelde ze opzij wijken. Al lachend zegt Paul hoe hij zich voor 

even Mozes waande. 

Paul, bedankt voor je openhartigheid tijdens dit gesprek en de nieuwe 

blik die je ons geeft op bergsport.


