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Na Zwitserland is Spanje het meest bergachtige land van Europa. Je zou het misschien
niet verwachten, maar iedereen die al eens met zijn auto (of fiets!) dwars door het Spaanse

binnenland is gereden, heeft vast wel gemerkt dat er niet veel platte meters bijzitten. In dit
artikel overlopen we kort even enkele van de bekendere en minder bekende berggebieden

van Spanje.

De Spaanse gebergtes

SIERRA NEVADA

Niet de Pyreneeén in het noorden, maar wel de Sierra Nevada in
het zuiden heeft de eer om te gaan lopen met de titel van hoogste
punt van Spanje. Met de Mulhacén bereikt het Spaanse vasteland
hier een hoogte van 3.482 meter. Grofweg is de Sierra Nevada zo'n
90 kilometer lang en 35 kilometer breed. De Middellandse Zee ligt
vlakbij en op heldere dagen is zelfs de kust van Afrika zichtbaar, toch
z0'n 200 kilometer verder.

De meeste mensen kamen naar hier in een poging om de Mulhacén
te beklimmen. Velen onder hen maken er ineens een lang weekend
van en pikken ook de top van de Veleta (3.396 m) en die van de
Alcazaba (3.371) mee, respectievelijk de tweede en derde hoogste
top. Deze driedaagse tocht heet dan ook 'Los Tres Picos'. Voor zij die
het nog wat avontuurlijker willen is er de vijfdaagse 'Los Tres Miles'.
Een uitdagende route die al de belangrijkste toppen van meer dan
3.000 meter met elkaar verbindt.

Overnachten dient te gebeuren in je eigen tent en af en toe in
een bivakhut. En dan is er nog de 'GR 240' die in een 15 & 20
etappes van in totaal zo'n 300 kilometer de hele Sierra Nevada
omcirkelt. Ook hier dien je weer zelfvoorzienend te zijn op vlak
van eten en overnachten.

Uiteraard kan je ook naar hier komen voor het maken van
aangename dagtochten. In het gebied rond de Veleta en de
Mulhacén zul je nooit alleen zijn, zelfs niet in hartje winter, maar
eens daarbuiten sta je versteld van hoe weinig mensen deze
unieke bergwildernis kennen.




PYRENEEEN

Deze schitterende bergketen vormt naast de Alpen de meest
belangrijke van Europa en scheidt ineens het Iberisch schiereiland af
van de rest van het vasteland. De Pico d'Aneto is met 3.404 meter
de hoaogste top.

Naast ontelbaar veel mogelijke dag- en meerdaagse tochten, vindt
je hier ook de GR11. Een bewegwijzerde wandeltocht van Cap Higuer
aan de Atlantische Oceaan naar Cap De Creus aan de Middellandse
Zee. Een tocht van zo'n 840 kilometer die verdeeld is over een 45-tal
etappes. Beginnen en eindigen doe je telkens in een berghut of een
dorp met overnachtingsmogelijkheden. Je rugzak kan dus relatief
licht blijven. De GR11 blijft bijna de hele tijd aan de zuidkant van de
hoofdkam en is daardoor redelijk dor en droog, wat voor een wild en
woest karakter zorgt. Naast Spanje, stap je ook nog door Andorra.

Ten noorden van de hoofdkam ligt de GR10 die min of meer hetzelfde
doet, maar dan enkel in Frankrijk. Deze tocht heeft iets meer kans op
regenval, maar is daardoor wel veel groener. Dwars door de Bergen
tenslotte en wars van nationale belangen, loopt de HRP, een niet
bewegwijzerde en soms zelfs niet bebaande route waarbij je meestal
op jezelf bent aangewezen voor maaltijden en overnachtingen, maar
die je wel verzekerd van een uniek avontuur.

Bekende deelgebieden zijn onder andere het groene en heuvelach-
tige Spaans Baskenland in het westen, waar ook de bekendste
Compostella route de Pyreneeén kruist op de col van Roncesvalles.
Maar ook het 'Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici'
in het oosten. Een uniek gebied met meer dan 400 meertjes,
ontelbare stroompjes en meerdere watervallen. Dit alles in een
prachtig afwisselend kader van naaldbomen, grasland en velden vol
bloemen, steeds met zicht op de omringende Bergen. En dan is er
nog het meer centraal gelegen 'nationaal park van Ordesa en Monte
Perdido'. Deze laatste is een prachtige berg met zelfs nog een gletsjer
op zijn flanken. De Ordesa vallei is dan weer één van de mooiste in

zijn soort en al sinds 1918 een beschermd park.
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PICOS DE EUROPA

Spanjes best bewaarde geheim. Waar velen de weg wel vinden naar
de Pyreneeén en sommigen ook naar de Sierra Nevada, zullen er
slechts weinigen terecht komen in de Picos de Europa. Zo genoemd
omdat dit het eerste vasteland zou zijn geweest, dat Spaanse
zeevaarders in de 16de eeuw zagen op hun terugvaart van Amerika.

Het massief is grofweg ingedeeld in een westelijk, centraal en
oostelijk deel.

Het westelijke massief is het grootste van de drie. Zachtjes stijgend
vanuit het Covadonga gebied, wordt het hogerop een spectaculair
en rotsachtig maanlandschap, met als hoogste top de Torre Santa
de Castilla (2.596 meter). Hierna valt dit hoogplateau abrupt 1.500
meter naar beneden richting de Cares kloof.

Het centrale massief is het spectaculairste van de drie. Het is immers
zowel in het noorden, westen als oosten afgezoomd door wilde en
diepe riviervalleien. Het hoogste punt van de hele Picos is hier terug
te vinden: de Torre Cerredo die 2.648 meter hoog is. Desalniettemin
is het hier toch de Picu Urriellu (of Naranjo de Bulnes) die hier met de
aandacht gaat lopen. Hoewel deze Berg weinig internationale faam
kent, is het toch één van de kroonjuwelen van Spanje. Over zijn 500
meter hoge westwand loopt onder andere de 'Rabada-Navarro’, een
lange klimroute van zo'n 750 klimmeters tot het niveau 6c+, die
met een waanzinnig spectaculaire traversee de hele wand doorkruist.
Ook als wandelaar kom je hier aan je trekken, want pal onder deze
wand ligt de 'Vega Uriellu' berghut waar je kunt overnachten tijdens
je tocht doorheen dit wilde massief.

Het oostelijke massief dan is het rustigste en minst bezochte van de
drie. Het is ook het laagste deel (Morra de Lechugales - 2.444 m). Je
vindt hier wel nog veel oude mijnactiviteiten terug. Het landschap
is overwegend zacht glooiend en groen. Enkel in het zuidoosten
vind je een abrupt en zeer steil hoogteverschil van zo'n 1.500 meter
bergafwaarts terug.

In de zomermaanden zal je er andere, veelal Spaanse, wandelaars en
klimmers tegenkomen. In juni en september al heel wat minder, terwijl
het weer er net zo goed schitterend kan zijn. In de wintermaanden
daarentegen zijn deze Bergen uitgestorven. Nog redelijk onontgonnen
laat dit ruimte te over voor epische sneeuwschoen- of toerskitochten.
Hier is echter zeer weinig tot geen info voorhanden en er moet serieus
rekening gehouden worden met plotse stormen en hevige sneeuwval
aangezien de Atlantische Oceaan zich hier vlakbij bevindt. A

Sierra de Guara
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