XCALIB

Je zou verwachten dat een klimtoren met die naam
in het rijk van King Arthur staat, maar hij staat veel
dichterbij: in Friesland. Even buiten Groningen tref
je in een mooie omgeving het Klimcentrum Bjoeks
aan. Het is een concept dat in ons land zijn gelijke
niet kent.




De bezieler van Bjoeks is Gert Vanderveen, en hij is erg trots op zijn
project. Gert is een klimmer pur sang, hij studeerde in Brussel en hij
kent Freyr beter dan de doorsnee Vlaamse klimmer.

Gert is een spraakwaterval die ons uitgebreid vertelt hoe zijn
droomproject tot stand kwam. Samen met een bevriend architect
maakte hij eerst met kartonnen doosjes een maguette van hoe het
er zau kunnen uitzien, hij maakte lijstjes van wat er zoal in moest
staan en wat er allemaal rondom moest kunnen.

Het moest een gebouw zijn met schuine wanden zodat je
aan de binnenkant meteen sterke overhangen hebt zowel als
beginnerswanden. Vanaf het begin besefte hij dat het een
beleveniscentrum moest worden, niet gewoon maar een klimzaal.

Klimmers waren er in 1998 in Friesland nog niet, hij moest dus
een nieuw publiek creéren. Daarom voorzag hij veel ruimte voor
beginners zodat de zaal scholen en groepen kon ontvangen. Hij
voelde aan dat mensen graag eens enkele uren of een dag ver
weg van alles wilden zijn, sportief bezig maar ver van de druk van
alledag.

Alles moest worden afgestemd op “belevenis”. Maooi kader, gezellige
cafetaria, toffe meid achter de bar, goede koffie, gezonde snacks,
leuke muziek... en vooral pittige routes. Rond het gebouw kan je
helemaal tot rust komen, er even gaan mediteren of gewoon wat
afkoelen in de ligzetels. De aanplantingen zijn fraai en er is een
barbecuehoekje. Het komt er op aan de mensen met veel dingen te
verleiden om te kamen klimmen.

Later volgde de uitbreiding, die zag hij als een beleving voor mensen
als hijzelf: klimmers met al wat ervaring die iets unieks willen.

Hij wou naast de zaal een buitentoren voor een unieke confrontatie
met ruimte en lucht.

Dan werd ook nog de boulderhal toegevoegd, nog voor de ‘boom’
van het boulderen in Nederland begon, ook rond het gebouw was er
nog veel ruimte voor extra boulders.

Klimcentrum Bjoeks ligt in het sportpark Kardinge.
Adres: Bieskemaar 3, Groningen, Nederland.
Er is ruim voldoende parkeerruimte.

Open van 9.00u tot 23.00u.

Er is ook een klimmerskeuken aanwezig.

DESIGNED TO IMPRESS

De magistrale toren was klaar in 2004. Excalibur! Er was geen
treffender naam denkbaar. De toren is 47 meter hoog en 11 meter
overhangend! Er is een relais voorzien halverwege. Het frame van
de toren is uit staal, onderaan behoorlijk dik en dat wordt soepeler
in het bovenste deel. In zijn eerste uitvoering was ie met multiplex
bekleed maar dat werd later vervangen door kunststofplaten.
Baovenop is er een comfortabel platform en het is toegestaan om
er op te bivakkeren, uiteraard op eigen risico. Van een unieke spot
gesproken. Een free solo is uitdrukkelijk verboden.

Bjoeks wil niet dat de toren een toeristische attractie wordt, wel
een pittige uitdaging voor ietwat gevorderde klimmers die kunnen
voorklimmen en houden van een bijzondere ervaring.

Kamperen kan je (gratis) op het naastgelegen grasveld tot vlak
onder de toren.

De taren bevat bijna twintig routes, gaande van 6 tat 8b. In de zaal
zijn alle moeilijkheidsgraden aanwezig.

Gert heeft zijn ambitieuze doelstellingen waargemaakt. Het is een
gevarieerd klimcentrum dat ver boven het gewone uitsteekt. Het
personeel is bijzonder vriendelijk, het is lekker toeven rond de bar
en de koffie is er heeérlijk.

Exact drie uur rijden, gerekend vanaf centrum Antwerpen. A




