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Benoit in de laatste lengte van ‘het oog op Stefani”.

   /Bij Zeus op de schoot 
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   /Bij Zeus op de schoot 

Nadat onze zoon Jef afstudeerde aan de mid-
delbare school, besloten we om samen op 
stap te gaan. Aangezien hij ‘Grieks’ gestu-
deerd had, viel zijn oog al snel op het Mount 
Olympus National Park in Griekenland – niet 
te verwarren met het gelijknamige park in de 
V.S. Mijn nieuwsgierigheid was aangewakkerd. 
Wat een trektocht rond de Olympus moest 
worden, draaide al snel uit op een week rots-
klimmen. Het was te mooi om te laten liggen!

Zo namen Jef en ik begin juli, in volle Griekse financiële crisis, 

het vliegtuig naar Thessaloniki. De volgende ochtend stonden we na 

een korte busreis aan de ingang van het Nationaal Park in Litochoro. 

In plaats van de taxi te nemen naar Prionia op 1100 meter hoogte, 

verkozen we in te stijgen via het prachtige wandelpad door de canyon 

van de Enipea rivier. Het pad stijgt en daalt gedurende vijf uur naar 

Prionia door schaduwrijke bossen. De rivier roept om een frisse duik 

in het ijskoude water. Na een café frappé en een ice tea klommen we 

verder naar refuge Spilios Agapitos a.k.a. refuge A (op 2100 meter) 

over een steil maar mooi aangelegd pad. De afdalende muildieren 

die de hutten bevoorraden, keilden ons bijna de dieperik in. 

 Rotsklimmen in 
 Mount Olympus 
 National Park

 Tekst en foto’s Jef en Benoit Massereel                                         



Christos Kakkalos: uitvalsbasis in de bergen

De volgende ochtend vertrokken we voor het krieken van de dag 

naar de top van de Mytikas om maximaal te profiteren van het helder 

zicht op de hoogste top van Griekenland (2918 meter). Bij wijze van 

opwarming en acclimatisatie kozen we de normaalroute over de 

Kakoskala (letterlijk vertaald: de ‘slechte trap’). Van hieruit heb je 

een prachtig zicht over de omringende toppen en de zee. Aan het 

topkruis hing een damesslipje te bungelen, de route is namelijk erg 

populair… Afdalen deden we over de steilere geul, de Louki Mytikas 

die gevaarlijker is omwille van gevaar op steenslag. 

Je kunt vervolgens de twee refuges bereiken op het Mouson plateau 

over het Zonaria pad. De grotere refuge Giosos Apostolidis op 2700 

meter hoogte behoort toe aan de klimclub van Thessaloniki (SEO). 

Wij verbleven in de kleinere en gezellige refuge Christos Kakkalos 

(Griekse klimfederatie) 50 meter lager en op een steenworp van 

de voorgaande. Huttenwaard is Mike Styllas, geoloog, klimmer en 

ultratrail loper die met zijn Grieks team op de top van de Everest 

stond in 2004.  We onthouden vooral een memorabele avond met 

Griekse speleologen, een scene rechtstreeks uit een piratenfilm… 

Links: Jef in de laatste lengte van ‘het oog’ op Stefani”  / Midden: Benoit op Stefani met zicht top Mytikas / Rechts: refuge Christos Kakalos op het Mousonplateau.
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“Wat een trektocht rond de Olympus moest 
worden, draaide al snel uit op een week 

rotsklimmen...”

Stavros in ‘Michalidis Xantopoulou’ op Stefani.
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 reisperiode

Voor rotsklimmen is de beste periode van mei tot oktober.

Vervoer

Rechtstreekse vluchten naar Thessaloniki. Vlotte busverbinding 

naar Litochoro (90 minuten). Taxi tot Prionia. Mogelijkheid om 

je klimmateriaal mee te geven met de muildieren. 

accomodatie

Je vindt goedkope hotels en campings in Thessaloniki en 

Litochoro. Wij verbleven in de Summit Zero Hostel in Litochoro 

strand. Nadien verbleven we in de refuge Christos Kakalos en 

refuge Giosos Apostolidis. Er kan ook gekampeerd worden op 

het Mousonplateau. 

Benodigd materiaal

Alles voor alpiene rotsklimroutes, check de beschikbare topo’s. 

Helm is een must! 

Niveau

Traditionele routes in alle niveaus, sportklimroutes vanaf 6B. 

Topo’s

Rommelig en moeilijk vindbaar, beschikbaar in de refuges en op 

de website. Extra informatie kun je bekomen bij de huttenwaard. 

Kaart

Matige kaarten beschikbaar in schaal 1:25.000 (Anavasi reeks).

Nuttige websites

www.olympus-climbing.gr

www.olympusfd.gr/us/infos.asp

www.routes.gr

reiswijzerDe troon van Zeus 

Beide hutten zijn uitstekende uitvalsbasissen voor de beklimming 

van de Mytikas, Skolio (2911 meter) en Stefani (2909 meter), beter 

bekend als de troon van Zeus. Er zijn talrijke klassieke, alpiene en 

sportklimroutes te vinden. Het gesteente is erg brokkelig, zodat je 

vooral in de lagere secties goed moet opletten voor steenslag. De 

haken in de sportroutes staan ver uit elkaar en het laagste niveau 

is 6B. De traditionele routes zijn uitgerust met relais op haken. Bij 

de voorbereiding van deze reis vonden we maar weinig informatie 

over het klimgebied. Daarnaast hadden we ook geen zin om al ons 

klimmateriaal mee te zeulen. Kortom: redenen genoeg om een 

‘local’ – uit Athene… – in te huren genaamd Stavros Moraitinis. 

Klimmen in ‘slow motion’ 

In beide hutten vind je topo’s en aantekeningen van de nabijgelegen 

routes. Op de Skolio vind je meer geëngageerde en langere routes 

(circa 12 touwlengtes) dan op de Stefani. In die hele week zijn we 

maar twee andere touwgroepen tegengekomen. Met zijn drieën 

hebben we mooie routes geklommen in stralend weer. We hebben 

beiden veel bijgeleerd op technisch en mentaal vlak. Ook het 

klimmen ‘in slow motion’ vanwege de brokkelige rots was een aparte 

ervaring. Finaal werden we de laatste dag van de wand gerukt door… 

diarree. Die deed helaas de ronde in de kleine gezellige hut. De ‘fire 

starter‘ werd dan ook prompt de berg af gestuurd. 

In de winter is het gebied erg populair bij skiërs en ook ijsklimmers 

komen er aan hun trekken. Na al dat rotsklimmen of skiën kun je 

uitblazen op het strand aan de Summit Zero Hostel, eigendom van 

de klimclub.  ▲


