
Enkele jaren geleden had ik het geluk samen met enkele 

vrienden de mooie toppen van het Hoggar gebergte in zuidelijk 

Algerije te verkennen. Klimmen in de woestijn was een volledig 

nieuwe ervaring, maar vooral een geweldig mooie! En dus nam 

ik bij thuiskomst nog eens mijn atlas en wat klimtopo’s vast. Wadi 

Rum, dat deed ergens een belletje rinkelen… En dus geraakte ik 

via Niels aan de contactgegevens van Herman De Kegel, die al 

zo’n 10 keer in dit gebied was gaan klimmen. We legden een 

avond vast om eens de koppen bijeen te steken en voor zover 

we nog moesten overtuigd worden, was het na deze avond meer 

dan duidelijk! 

‘Wadi Roem, here we koem!’...

Of zoiets… Wat is een mens in het Leven zonder vrienden? 

En dus gaf Herman ons het adres van Suleiman Sabbah, een 

bedouin die in Rum woont. Voor een vriendenprijsje stond hij 

ons een deel van zijn huis af en voorzag ons elke avond van een 

geweldige maaltijd! Heerlijk! Zo reizen we graag  Een andere 

vriendendienst werd ons bewezen door een van mijn collega’s 

die jarenlang stewardess was geweest en nog steeds veel 

connecties had in de luchthaven van Zaventem. Zo kwam het dat 

wij onze vlucht naar Jordanië begonnen met elk een halve fles 

champagne in onze maag (het moest vlug gaan) en een rugzak 

vol appels, broodjes en colablikjes. Moet ik nog zeggen dat het 

een vrolijk begin van onze trip was? 

Eens aangekomen in Aqaba stond onze op voorhand geregelde 

chauffeur heel stipt te wachten. Hij bracht ons nog even langs 

de bank zodat we geld konden afhalen en een uurtje later zaten 

we in Suleimans huis te genieten van ons eerste lokale gerecht. 

Superlekker, voedzaam en veel! Dat hebben klimmers graag! En 

goedkoop   Na het eten dronken we voor zijn huis nog even 

een lekker theetje. Onze gastheer wist ons te vertellen dat de 

rotsen vlakbij waren en heel hoog, maar hij zag ook de twijfel in 

onze ogen. En dus doofde hij even alle lichten rond het huis en 

toen onze ogen gewend waren aan het donker zagen we effectief 

rotsmuren van enkele honderden meters opduiken, recht uit het 

woestijnzand, op nog geen kilometer bij ons vandaan. Wauw! 

Dat beloofde voor morgen!

Maar op aanraden van Herman deden we het rustig aan. Niet

Maar op aanraden van Herman deden we het rustig aan. Niet 

alleen wilden we ons lichaam langzaam laten wennen aan de 

warme temperaturen, maar ook en vooral aan de brokkeligheid 

van het gesteente… Wadi Rum is niet per se bekend voor zijn 

compactheid. Eerder het tegenovergestelde. En dat mochten we 

ook merken bij onze avontuurlijke wandeling naar de top van de 

Jebel Mayeen langs de zuidgraat. Bijna alles wat we vastpakten 

verbrokkelde in onze handen of konden we lostrekken met een 

stevige ruk, hmmm… Gelukkig was dit landschap zo ongelooflijk 

mooi dat al die brokkeligheid vlug vergeten was. Als je denkt 

dat een woestijn monotoon is, kom dan maar es naar hier. Al 

die kleuren en structuren, prachtig! En een topje is altijd leuk, 

hoe klein ook. Een oase ook trouwens. En er zijn er hier redelijk 

veel. Dat is meteen ook de reden waarom er hier al zo’n 2000 

jaar een dorp is.

Zoals altijd op onze klimtrips doen we bij de eerste route strootje 

trek. En die bepaalt dan ineens de klimvolgorde voor de rest van 

de trip. Gezien we een cordee van drie zijn, is het telkens dezelfde 

persoon die een hele route voorklimt. Ik had het langste en dus 

mocht ik aanvangen met ‘the Wall of Lace’. Een korte route van 

drie touwlengtes, waarvan de laatste lengte een gemakkelijke 

vijf was, die over een 30m lange verticale brokkelige muur liep. 

Volledig af te zekeren op zandlopers. De beste meer dan armdik, 

de slechtste zo dik als mijn pink… Fysiek niet al te moeilijk, 

maar mentaal… Ik deed er superlang over omdat ik hier echt 

niet wou vallen, maar eens boven kwam zoals altijd die enorme 

voldoening weer bovendrijven. En toen niet veel later Koen en 

Ruben bovenkwamen op het relais en we samen de woestijn 

inkeken werd het weer bevestigd: klimmen staat voor Avontuur, 

Natuur en Vriendschap.

Als je denkt dat je na zo’n dagje goed slaapt, vergeet het… Zelfs 

in de woestijn zitten muggen en tweemaal per nacht roept de 

muezzin je op tot het gebed. Da’s heel cool als je op de rotsen 

aan het klimmen bent en je hoort die geluiden opstijgen langs 

de wanden, maar ‘s nachts, da’s een ander paar mouwen. Tel 

daar dan nog eens blaffende honden, balkende ezels, urinerende 

geiten en boerende kamelen bij en je krijgt een idee van...

              /klimmen op de maan 
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‘s Ochtends vonden we eindelijk een winkeltje naar onze 

goesting. Proper, voldoende voorraad, maar vooral een faire 

prijs en zowaar zelfs een gratis drankje per persoon. Dat had de 

man goed gezien, want we zijn voor de rest van de week naar 

hem teruggekomen! En zo vertrokken we met een stevig ontbijt 

in onze maag naar de Black Tower om er Koen ‘Black Magic’ 

te laten voorklimmen: 300 hoogtemeters, 12 touwlengtes, D+, 

5+. Het duurde allemaal een beetje langer dan verwacht, maar 

was bijzonder mooi en gevarieerd : van heerlijk barstklimmen 

over broze traversee naar een supercompacte dalle en een 

mega dulfer, alles was er te vinden. De Engelse topo van Tony 

Howard is goed, maar toch een beetje achterhaald in vergelijking 

met de moderne topo’s van nu. Typisch Brits ook wel : een 

tekeningetje met summiere beschrijving en trek je plan. Ook 

al zijn wij multipitch trad climbing gewoon, deze rots vroeg 

alles van ons. En dan heb ik het niet alleen over het eigenlijke 

klimmen zelf, maar ook over het afdalen! Een combinatie van 

rappellen, afklimmen en wandelen doorheen een doolhof van 

canyons, muren en plateau’s. Maar kom, onze drie neuzen 

stonden samen in de juiste richting en we waren terug beneden 

voor het donker werd, maar vooral, op tijd voor het avondeten

arne monstrey 
koen dooms 

 ruben   hostyn

              /klimmen op de maan 
jordanie
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Om ons nog iets meer tijd te gunnen en verder te acclimatiseren, 

deden we het iets rustiger de dag nadien. Ruben klom de 

noordwand van Abu Maileh Tower voor. Vier prachtige 

touwlengtes tot 5+ langs een mooi barstensysteem, atletischer 

dan het niveau aangeeft en origineel geopend door de broertjes 

Remy. Deze halve rustdag zorgde ervoor dat ik me fit genoeg 

voelde om de dag erna de ‘Pillar of Wisdom’ te proberen. 

Een route van 400 meter en 12 touwlengtes, hoofdzakelijk 

vijfdegraads barstklimmen, met als uitklim op het einde nog 

even een stevige 6b om af te ronden. Omdat dit toch iets 

serieus was, wilde ik de inklim nog even gaan verkennen 

voor het avondeten. En dus trok ik in mijn eentje op pad in dit 

fantastische berglandschap. De aanloop begon redelijk duidelijk, 

tot het op een bepaald moment al een beetje klimmen werd. 

Geen probleem, zelfs niet op sandalen! Tot ik plots schrok van 

een vreemd geluid. Een heel klein geitje kwam vanachter een 

rotsblok gesukkeld en jammerde en mekkerde dat het geen 

naam had. Waar was de rest van de kudde? Wel, ik was hier om 

de inklim te vinden en dus ging ik  nog even verder. Maar iedere 

keer het kleine geitje mij terug zag verschijnen vanachter een of 

ander rotsblok vulde een heel zielig gemekker het rotsbassin. 

Gelukkig vond ik niet veel later de inklim en kon ik terugkeren 

naar dit zielig wezentje… Wat nu, wat nu… ik moest eerst een 

gemakkelijkere afdaalroute vinden en dus moest ik het weer 

alleen achterlaten, om vijf minuten later terug te keren en het 

op te pakken en met één hand vast te houden, terwijl ik mijn 

andere hand gebruikte om terug naar beneden te klimmen. Eens 

terug op het pad aangekomen, zette ik het gewoon op de grond. 

Vanaf hier zou het zijn plan wel trekken zeker? Maar nee hoor, 

het was veel te zwak om alleen rond te lopen. En dus bracht ik 

het naar een bronnetje! Daar zou het zeker deugd van hebben, 

maar nee, geen druppel water ging door haar keel. Wat frisse 

groene blaadjes misschien? Tot ik doorhad dat het nog zo jong 

was dat ze eigenlijk melk nodig had. Zucht… Ze gaan lachen in 

het dorp als ze een Europeaan gaan zien binnenlopen met een 

geitje in zijn armen… Hoe ga ik dat nu weer uitgelegd krijgen… 

En dus, opnieuw, geitje in mijn armen en wij naar beneden. Na 

zo’n 10 minuutjes stappen kwam ik drie kerels tegen die eens 

heel raar naar mij keken… Ik: ‘Do you speak English?’ waarop 

zei ja knikten en ik dus mijn hele verhaal afstak. Zij (na vijf 

minuten te luisteren naar mijn verhaal): ‘Do you speak Arabic?’ 

Zucht, da ging hier precies niet gemakkelijk worden… Maar ze 

nodigden mij mee uit aan hun kampvuur en we dronken samen 

thee. Met de weinige woorden die we uitwisselden, verstond ik 

dat ze leraars waren in het dorp en ook dat ze wel wat telefoontjes 

gingen doen. Een half uur later vertrok er een jeep uit het dorp tot 

waar wij waren en werd ik vriendelijk bedankt door een local voor 

het terugvinden van hun geit. Toen ik zei dat het jammer was dat 

ik mijn fototoestel niet bijhad, bleek ook dat geen probleem. Drie 

Smartphones floepten boven en ik ben nu facebookvriendjes 

met drie leraars in Wadi Rum. Het Leven zit vol verrassingen! 

En dit soort reiservaringen zijn onmogelijk te plannen...

Koen en Ruben vonden het geweldig en dus begonnen we heel 

vrolijk aan een van de toppers van deze reis. De Pillar of Wisdom! 

Een hele lange aanloop en inklim, dan drie lengtes omhoog door 

een vijfdegraads barst, een expo traversee naar links, opnieuw 

drie lengtes barsten, een heel expo traversee naar rechts waar ik 

toch eens goed gevloekt heb, Koen en Ruben ook, want ik kon 

tien meter lang niets afzekeren, dus een naklimmersval voor hen, 

zou dezelfde gevolgen hebben als een voorklimmersval voor mij. 

Gelukkig ging alles goed (goed karma na het redden van een 

klein geitje?) en er volgden nog eens drie prachtige barstlengtes 

om te eindigen met een supertraversee gevolgd door een 6b dak 

en dal… Woohoo, feest en gejuich op de top!!! Zalig! Maar we 

wisten dat we er nog lang niet waren. Zo’n twee uur lang zochten 

we de juiste steenmannetjes op dit gigantisch grote topplateau, 

doorsneden door canyons die 60 meter diep waren en je terug 

dwongen naar waar je vandaan kwam. Precies een gletsjer. Echt 

een absurd, maar ook ongelooflijk mooi berglandschap! Maar we 

vonden de correcte afdaallijn en opnieuw met een combinatie 

van rappellen, afklimmen en wandelen geraakten we in nog 

eens twee uur tot beneden. Het is te zeggen, tot zo’n 50m boven 

de grond. Potverdorie, zo goed gedaan en plots zaten we vast! 

Wat bedoelen die Britten in godsnaam met ‘het muizengat’ 

waar we door moeten kruipen om ons naar de laatste rappel 

te brengen!? En wat doen al die steenmannetjes hier!? Waar 

is onze uitgang? We verloren een half uur, en dan een uur met 

zoeken en elk gat dat we zagen, in te kruipen. We vonden echter 

geen uitweg. Tijd voor een zelf geïnstalleerde noodrappel dus. 

Woohoo, zo’n 30m lager vond Ruben opnieuw een rappellint. 

Zalig! Toen we daar alle drie aankwamen, was het ondertussen 

al aardig donker, maar kom, we zaten terug op de juiste route. 

Probleem… Ons touw wou geen centimeter verschuiven. 

Shit! Aangezien we toch genoeg touw hadden, rappelden we 

ineens de resterende 20m zonder gebruik te maken van dit 

tussenrelais. Op die manier stonden we tenminste terug op de 

grond. Dat touw konden we desnoods morgen wel proberen 
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recupereren. Maar omdat we niet vlug opgeven, hebben we er 

beneden nog eens goed aan liggen trekken in allerlei richtingen 

en als we heel hard trokken verschoof het een beetje… En 

dus hebben we daar met drie volwassen kerels een kwartier 

aan liggen trekken om het volledig los te krijgen. Doodmoe 

maar o zo gelukkig met dit geweldige avontuur strompelden 

we om half negen binnen bij Suleiman, die toch al lichtjes 

ongerust begon te worden… Eten, drinken, lachen en slapen.

Dat gaf ons (en vooral Ruben) de nodige energie om de volgende 

dag Merlin Crack aan te vangen. Een loodrechte verticale en 

soms overhangende perfecte barst die ons vijf touwlengtes 

lang in niveau 6a/6a+ van begin tot einde bleef verbazen. In 

tegenstelling tot wat je zou verwachten, moesten we op twee 

meter na, geen enkele keer in de barst klimmen. Ze diende puur 

als afzekering voor onze camalots en voor de rest klommen we er 

de hele tijd uit, constant gebruik makend van hel fijne technische 

greepjes en voetsteuntjes. De topo noemde het ‘Magic Climbing’ 

en we kunnen het alleen maar beamen. ‘s avonds kwam 

Suleiman ons samen met zijn vrouw en drie kinderen en nog 

een heleboel neefjes en nichtjes terug oppikken. En zo reden we 

terug naar Wadi Rum, in de ondergaande zon, vanachter in de 

laadbak van een jeep, met  zeven kleine kinderen om ons heen, 

die het waarschijnlijk allemaal net zo fijn en opwindend vonden 

als wij.

Omdat klimmen voor ons niet per se moeilijk hoeft te zijn, maar 

vooral mooi, waagden we ons nog even aan de traversee van de 

Jebel Rum. In 34 graden Celsius baanden we ons op het heetst 

van de dag al wandelend en derdegraads klimmend een weg 

omhoog langs een geweldige route! Technisch helemaal niet 

moeilijk, maar uitdagend qua routeverloop. Het was vooral weer 

heel mooi en er was alweer niemand anders aanwezig op deze 

hele planeet. Zover we konden zien, was er alleen maar natuur… 

Het duurde – nog maar eens - langer dan verwacht om tot op 

de top te geraken. In de winkel hadden Koen en Ruben gezegd, 

dat ze geen cola wilden mee omhoog sleuren, maar omdat ze 

wisten dat ik dat wel had gedaan, waren ze al heel de tijd bezig 

dat zo’n koude cola wel deugd zou doen… snoodaards  maar 

ik deelde het met veel plezier! Het doel van deze beklimming 

was niet zozeer de klim zelf, maar vooral het feit dat we alweer 

een magisch bivak konden doorbrengen, op de top deze keer. 

Stilte, kampvuur, lekker eten, samenzijn met vrienden, weer die 

heerlijke sterrenhemel boven ons en absolute stilte. Veel beter 

wordt het hier niet…

De afdaling de dag nadien kenden we al, maar we waren het 

een beetje aan onszelf verplicht om onze noodrappel van enkele 

dagen geleden weg te halen om geen andere mensen in de 

problemen te brengen en vooral toch ook om de juiste weg te 

vinden! Wat we uiteindelijk ook gedaan hebben. Het was echter 

zo onlogisch dat we markeringen op de rots hebben aangebracht 

en drie grote steenmannen hebben achtergelaten. Goed voor ons 

karma 

Na een laatste dag in ‘Rum Doodle keken we alledrie heel 

tevreden terug op deze klimtiendaagse. Heel goedkoop vliegen 

via Jetair van Brussel naar Aqaba. Geweldige gastvrijheid van 

Suleiman en zijn gezin, en vooral die ongelooflijk mooie natuur! 

Maar toch ook weer het happy gevoel om een avontuurlijke 

klimreis vrolijk en veilig afgerond te hebben. 

Avontuur, Natuur en Vriendschap!


