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Eindelijk! Dirk en ik stappen geconcentreerd de laatste firntreden in de traverse naar het Gipfelkreuz van 
de König-Spitze. Na in ’93 op de Ortler en in ’94 de overschrijding van de naburige Cevedale – Zufallspit-
zen in het Martelldal, sta ik nu op de tweede hoogste top van het Suldental. 

Het is prachtig weer. Geen wolkje aan de lucht ! De Alpenvereinswet-
terdienst had ons geadviseerd de toppoging voor vandaag, dinsdag 
21/06/2011 te plannen. Ook nu weer bewijzen deze alpinisten-meteoro-
logen met hun telefonisch advies dat zij de lokale weersontwikkelingen 
goed kunnen inschatten. 
Gisteren tijdens de inlooptocht naar de Casatihütte en de daarbij horende 
obligate Suldenspitze (3.376 m – 15 minuutjes van aan de Casati) had de 
zon alle moeite om door het wolkendek te breken. Vandaag echter een 
diep-diepblauwe hemel. Geen wolkje te bespeuren. Het is 10 uur. We 
staan boven.
De cordées van ’93 en ’94 zijn jaren geleden stilgevallen. Niet echt bewust 
maar sluipend opgeslorpt door; verdampt onder ons verschroeiende le-
vensritme van gezin, vrienden, werk, huis  … Iedereen had goede redenen 
om in ’95, ’96, e.v. jaren niet mee te gaan. De complexe puzzel van fami-
lie, de agenda van het werk in combinatie met goed weer in de bergen 
werd steeds moeilijker in mekaar te passen. En zo viel het stil. De hoge 
bergen en hun besneeuwde toppen werden een herinnering, uit verleden 
tijd. De gletsjer een onmogelijk te nemen hindernis, een obstakel, een 
passie uit jonge, vervlogen jaren. Door het contact met Dirk komt dit ter-
rein nu terug binnen stapbereik.

De Zuid-Tiroolse gids met zijn twee klanten wacht, om mekaar in de tra-
verse niet te moeten kruisen, met afdalen. Hij is onmiddellijk te vinden 
voor een babbel : Ah Belgier ! Blijkt dat zijn zuster in Mol woont. Of zijn 
zuster daar nog geen blauwe haren heeft gekregen ? Een brede grijns op 
zijn gezicht en hij wijst er ons fijntjes op dat Brugge en de kust ook niet 
ideaal zijn, moest in Mol bij Oostenwind ooit iets verkeerd lopen. Een bij-
na veertiger, open communicatief, humorvol. Een groot contrast met zijn 
jonge Duitse collega die met zijn 2 klanten nog bezig is aan de fotosessie 
aan het Gipfelkreuz. Hij oogt koel en afstandelijk en ik heb het gevoel dat 
hij vindt dat een “Führerlose Seilschaft” niets verloren heeft op de König-
Spitze. Gisteravond in de Pizzinihütte meed hij ook elk contact.

Vanmorgen zijn we om 5.00u gestart vanuit de Pizzinihütte (2.700 m – Val 
di Cedec). Het is het meest logische vertrekpunt. Hooggelegen, maar er 
blijven toch nog 1.151 m te klimmen. En nog niet te hoog als eerste over-
nachtingsplaats. De route start geleidelijk stijgend en leidt recht naar het 
eerste couloir, welke dan toegang verschaft tot de vergletscherde steile 
Zuid-Oostflank van de König-Spitze. De andere logische optie vanuit de 
Casati-Hütte verplicht je om eerst af te dalen en zo op de route vanuit Piz-
zini te geraken. Nadeel van de Pizzini is echter de lange wagenreis: via 
Bormio en Santa Catarina Valfurga naar de parking aan de Refugio/Alber-
ga Ghaciatte del Forni op 2.178 m. Van hier onderhouden de Huttenwirten 
met hun Landrover een pendeldienst naar de Pizzini. Wij beslisten na een 
dag auto om gewoon te stappen. Maar het aanbod om gratis onze zware 
rugzakken mee te nemen, sloegen we niet af.
Die zondagavond overnachten er een 75-tal Italiaanse kinderen tussen 8 
en 14 jaar in de hut – een jeugdkamp van de CAI. Het lawaai tijdens het 
avondeten is oorverdovend. Vijf Alpinisti-in-spe spreken, lachen, roepen 
om aandacht, en dat allemaal tegelijk. De twee broers Hüttenwirten zul-
len zich hiervoor later verontschuldigen. Maar ach wie kan tegen zoveel 
jeugdig enthousiasme iets inbrengen. 

We zijn midden juni: van het gevreesde ijs en de geregelde steenslag in de 
route is niets te bespeuren. Gans het traject ligt onder 20 à 30 cm sneeuw 
en firn: zowel het eerste couloir dat uitgeeft op het Königsjoch (3.462 m), 
het spoor door de Zuid-Oostelijke Gletsjerflank als het Gipfelfeld. Ideale 
klimomstandigheden. 

We genieten van onze topervaring, het super weer en de ideale condities 
in de route. En veel foto’s uiteraard. We hebben “het” getroffen: maanden 
op voorhand deze periode uitstippelen, alles voorbereiden en dan lukt 
het onder ideale omstandigheden. De afdaling wacht nu: wij weten dat zij 
onze volle aandacht vraagt maar dat er mits concentratie geen moeilijk-
heden te verwachten zijn. 
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Onderaan het Gipfelfeld kruisen ons twee “late” Italiaanse cordées nog 
op weg naar de top. De cordéeleider klimt met twee ijsbijlen via een Y-
touwsysteem stoer bevestigd aan zijn klimgordel. Zijn vrouwelijke cordée-
partner volgt enkel op een oude pickel getekend van vele bergtochten. 
Wie is de sterkste klimmer? En wie heeft er het grootste hart?
Om 12.15u komen we op de vlakkere stukken van de Gran Zebru-gletscher 
(3.100 m). We dalen verder op de zacht glooiende gletsjertong. Plotseling 
verschuift mijn bewustzijn terug naar een bredere modus. Er wordt een 
switch omgedraaid en ik besef dat ik de afgelopen 5 uur in de “zone” ben 
geweest. Volledig geconcentreerd op mijn directe omgeving, geen bijge-
dachten, geen strategie … enkel focus op het onmiddellijke hier en nu. De 
volgende actie afleidend uit de directe situatie en de opgestapelde erva-
ringen. Zuiver praktisch: waar zet ik mijn ijstuigen? Tchok … tchok … drie 
stappen met mijn stijgijzers: tchak, tchak, tchak. Volgt Dirk? Hoe ver nog? 
Mijn korte pickel en ijsbijl terug “versteken”. Bieden zij houvast? …terug 
twee stappen. Enkel hier en nu telt.
Volgens de topo bewegen we ons in 45°-steil terrein, visueel lijkt dit ech-
ter veel steiler.

Maar nu, terug in dit vlakkere terrein, schakelt dit gefocuste bewustzijn 
zich uit. Onmogelijk om het vast te houden. et trekt zich terug, diep in de 
kern, bedekt onder lagen van dagelijkse bezigheden, gedachten …
De uitloper terug naar de hut is een vervelende formaliteit over de glet-
sjertong en oude sneeuwvelden. Het kan niet rap genoeg gaan. We passe-
ren het bivaktentje van een Algauer die vandaag solo als eerste op de top 
stond. Hij heeft deze beklimming aangevat als voorbereiding op de mara-
thonwandeling rond de Zugspitze van volgend weekend. Door de hoogte 
en de klim wou hij extra conditie opdoen. Alhoewel ik vandaag tijdens de 
tocht enkel maar gezonde sneeuw en ijs onder de stijgijzers heb gevoeld, 
lijkt mij dit een onbezonnen risico. Na een korte pauze aan de hut dalen 
we verder naar de parking. Tegen 17.00u staan we terug aan de wagen en 
zien we dat het boven in de Val di Cedec hard regent. Tijdens de afdaling 
is het immers volledig en snel overtrokken. We hebben waarlijk veel geluk 
gehad !  

Patrick Van Grootven en Dirk Callier
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