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TEKST:  HANNEKE SNUVERINK

Je kent het wel. het is winter, alle ervaring die je met 
het buitenklimmen in de zomer hebt opgedaan, zakt 
langzaam weg zodat je volgende zomer weer opnieuw 
kunt beginnen. op zoek naar een plek, niet te ver weg, 
niet te duur en met mooi weer, kwam ik terecht in 
tenerife. een klimparadijs, zo bleek al snel.

Tenerife, een klein maar divers eiland

Tenerife behoort tot de Spaanse Canarische eilanden en ligt op 4 

uur vliegen van België. Het is het grootste eiland van de Canarische 

eilandengroep, maar is nog steeds relatief klein. Zelfs de meest verre 

uithoek van het eiland is binnen een paar uur rijden te bereiken. 

Ook al is het eiland klein, de variëteit in landschappen en natuur 

is groot door de aanwezigheid van de hoogste berg van Spanje, de 

Teide. Deze vulkaan verdeelt het land in het groene noorden en het 

droge, altijd zonnige zuiden. Door de klimatologische diversiteit van 

het eiland zie je in de winter de besneeuwde toppen van de Teide, 

terwijl de rest van het eiland geniet van zomerse temperaturen. 

Het is bevreemdend om op het strand te lopen en tegelijkertijd de 

sneeuw op de Teide te zien liggen. 

Tenerife, een outdoor paradijs

Van de Canarische eilanden heeft Tenerife de meeste en de beste 

klimgebieden. Van sport- en traditioneel klimmen en multipitchen, 

tot geweldige boulders en free solo climbing, je vindt het hier 

allemaal.  En als dat niet genoeg voor je is, kun je op het eiland ook 

vele andere outdoor sporten doen. Tenerife staat bekend om zijn 

harde wind en trekt daardoor surfers vanuit de hele wereld aan. Op 

Tenerife kun je golfsurfen, maar ook perfect wind- en kitesurfen. De 

vele berggebieden maken het eiland bovendien ideaal voor extreme 

sporten als paragliden en rockjumping en er zijn vele mountainbike 

routes. Bovendien vind je over het hele eiland wandelpaden en op 

de bochtige bergwegen kom je regelmatige racefietsers tegen. De 

700 meter hoge steile kliffen die uitkomen in de azuurblauwe zee 

in het noordelijke deel van het eiland zijn perfect voor canyoning 

liefhebbers. Omdat het eiland zo klein is, kun je ’s ochtends aan 

het surfen zijn en ’s middags in de bergen aan het klimmen! Kortom 

iedereen  kan hier aan zijn trekken komen en er is geen enkel excuus 

voor je niet-klimmende vrienden om niet met je mee te gaan naar 

Tenerife. 

(Hanneke is Nederlandse en KBF-lid, en is momenteel tijdelijk woonachtig op Tenerife)
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(Hanneke is Nederlandse en KBF-lid, en is momenteel tijdelijk woonachtig op Tenerife)

De eerste klimroutes op Tenerife

De Teide is een vulkaan van ruim 3700 meter hoog. De eerste 

klimgebieden van het eiland zijn rondom de Teide ontwikkeld. Sinds 

de jaren 80 is dit Nationaal Park een populair klimgebied. Klimmen 

doe je hier op 2000 meter hoogte in een vulkaanlandschap met 

indrukwekkende rotsformaties. Van zware overhangroutes tot 

delicate platen en ook makkelijke routes voor beginnende klimmers. 

Kortom, een uniek gebied dat je gezien moet hebben.

Daarnaast staat het Nationaal Park Teide ook bekend als een van 

de beste bouldergebieden van het eiland. En aan welke rots je ook 

hangt, het uitzicht is altijd ongelofelijk bijzonder.

Tenerife heeft echter zoveel geweldige rotsen en zoveel meer 

klimpotentieel, dat klimmers begin jaren ’90 nieuwe klimgebieden 

gingen ontdekken. Langzaam verschoof het zwaartepunt van het 

klimmen van het Nationaal Park Teide naar de ravijnen rondom 

Arico. Deze klimgebieden zijn makkelijker toegankelijk, de behaking 

moderner (lees: de haken hangen wat dichterbij elkaar) en je kunt 

vlakbij de klimgebieden parkeren. Ook zijn er meer routes geschikt 

voor  beginnende klimmers.

Als je denkt dat het klimmen minder bijzonder is dan rondom de 

Teide dan heb je het mis! De kloven zijn spectaculair en de variëteit in 

routes, techniek en niveau is groot. Als je nog nooit hebt geklommen 

kan je hier terecht, maar ook als je op zoek bent naar uitdagende 

multipitch trad climbing routes. Daarnaast is er nog steeds veel 

ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe gebieden op Tenerife en 

dat wordt ook gedaan! Een heel dynamische plek dus, waar elk jaar 

weer nieuwe routes te klimmen zijn.

“De vele berggebieden 
maken het eiland ideaal 

voor sporten als 
rotsklimmen, paragliden en 

rockjumping...”
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Villa de Arico, het centrum van klimmen op Tenerife

Het dorp Villa de Arico is tegenwoordig de hotspot voor klimmen 

op Tenerife. Het dorp ligt midden in de grootste concentratie 

klimgebieden op het eiland met bijna 1000 routes om uit te kiezen! 

Op steenworp afstand van dit dorp vind je talloze klimgebieden 

die allemaal hun eigen karakter hebben. Er is zoveel keus dat het 

moeilijk is het interessantste klimgebied eruit te halen. Misschien is 

het Arico Ortiz, omdat de rotsen er zo bijzonder zijn, of El Rio, omdat 

er zulke mooie routes zijn.

arico: populair, maar niet druk

Met zoveel klimroutes zo dicht bij elkaar is het een populair gebied 

bij lokale en internationale klimmers, maar de drukke en gladde 

routes zoals we die soms op het Europese vasteland vinden, 

zal je op Tenerife gelukkig niet tegenkomen. Ook vind je op 10 

minuten rijden een geweldig bouldergebied. Een gebied met meer 

dan 200 problemen in een spectaculaire kloof. Het gebied wordt 

qua toegankelijkheid, variëteit en omvang vaak vergeleken met 

Fountainebleau in Frankrijk. 

Tenerife Climbing House

Tenerife, een klimparadijs. Ik had het nooit gedacht van een eiland 

dat toch vooral bekend staat als zon- en strandbestemming. Zodra 

je de costa’s verlaat ontdek je de fantastische natuur en de stilte. 

Sinds december 2014 moet je zelfs niet meer in de buurt van de 

costa’s komen. Er is nu een klimmershuis geopend in Villa de Arico. 

Opgezet door klimmers voor klimmers. Tenerife Climbing House is 

een hostel, camping, klimspullenverhuur, klimschool, klimwinkel 

in één, maar vooral een relaxte plek om te overnachten, andere 

klimmers te ontmoeten, klimmaatjes te vinden of gewoon een 

biertje te drinken aan de bar in de tuin na een dag klimmen. En voor 

degenen die na een dag klimmen in de zee willen springen… er is 

een rustig strand in een kleine baai op slechts 10 minuten rijden!

C/La Asomadita, 8

CP 38580

Villa de Arico (Arico) 

Questions, bookings, more info: www.tenerifeclimbinghouse.com

info@tenerifeclimbinghouse.com

 


