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DAGBOEK

Vrijdag

“Goedenavond, welkom in de Chaveehut. Jullie hebben
gereserveerd voor 4 personen op het lager, met ontbijt en
avondmaal. Oké, dat is in orde. |k zal je even wegwijs maken
in onze hut.”

Het is nog ochtend, toch oefenen we al even onze openingszin
voor vanavond. Wat kijken we er naar uit om straks weer naar
de hut te vertrekken. Het wordt een druk weekend waarbij
nagenoeg alle slaapplaatsen binnen zijn ingenomen en er ook
nog een paar reservaties zijn voor tenten op de weide. We zijn
dan ook met vier wirten.

Op vrijdagnamiddag doen we al de dringendste boodschappen.
Met een auto volgeladen vertrekken we vrijdag in de vooravond
naar Maillen. Raar, maar het zien van de hut voelt, na al die
jaren regelmatig wirten, altijd een beetje aan als thuiskomen.
Gordijntjes open doen, vlag hangen, rondgang om te kijken of het
weer van afgelopen week niet voor problemen heeft gezorgd en
dan de verwarming aanzetten. Oei !... probleempje: geen reactie.
Na wat controleren en proberen toch maar de technieker gebeld
die het euvel snel kamt verhelpen. Ondertussen is de houtkachel
in de bar al aangemaakt zodat het daar al gezellig warm is. De
houtvoorraad wordt aangevuld. Voor de tweede maal wordt er
een boodschappenlijst opgesteld, zodat we op zaterdagmorgen
niet te veel tijd zouden verliezen. Er zijn veel maaltijden en
lunchpakketten besteld zodat onze lijst alsmaar langer wordt.

Rond 20.00u koamen de eerste gasten toe. De drukte komt er
aan: inschrijvingsformulieren invullen, slaapplaatsen toewijzen,
drankjes schenken, babbeltje maken, enz. Op vrijdagavond zijn
er geen warme maaltijden voorzien, maar kan je wel soep of een
snack krijgen.

Als wirt “den bar” doen is niet alleen drankjes schenken, maar
ook met een bak lege flesjes meermaals naar de kelder lopen en
de voorraad in de koelkast terug aanvullen, of tips geven over
wandelingen, enz.



In de keuken wordt ondertussen het dessert voor zaterdag klaar-
gemaakt. Chocolademousse is dubbel zo lekker na een nachtje in
de koelkast. Verder nog de steeds terugkerende taken uitvoeren:
de bestelling voor de bakker doorbellen, de ontbijttafel dekken,
de post doornemen, enz... Om middernacht nog een laatste
rondgang: deuren afsluiten, lichten uit, nachtverlichting aan en

de wekker zetten...

Zaterdag

"Wirten” heeft een groot voordeel: je bent vroeg wakker!

Koffie zetten, broodmandjes vullen, broodbeleg op tafel zetten
en voor de eerste maal in een hele reeks ‘goede morgen’
wensen aan de gasten. Terwijl iedereen aan de ontbijttafel zit
en de plannen voor de dag overloopt, worden de gevraagde
lunchpakketten klaar gemaakt. Eén van de aanwezige groepen
ruimt zonder te vragen netjes de tafels af en brengt alles naar
de keuken. Attent van hen en een grote hulp voor de wirten.
De stapels borden, tassen en bestek worden professioneel door
de vaatwasmachine afgewassen. Na een uurtje is de keuken
opgeruimd.

Half 11. Hoog tijd om naar de Colruyt in Jambes te rijden. Er
worden 2 grote karren gevuld. Rond half één zijn we terug in
de hut.

Op zaterdagmiddag is in de refuge de keuken “the place to
be”! Het gaat er gezellig aan toe tijdens het bereiden van het
avondmaal. Er wordt soep gemaakt en van de pompoenen
creéren we griezelige gezichten die 's avonds met wat theelichtjes
ook buiten de hut sfeer zullen brengen. Groentebordjes en saus
maken, vlees voorbereiden, 500 kroketten voarbakken, tafels
dekken. Met een gezellig muziekje op de achtergrond, vliegt de
tijd snel voorbij!

Ondertussen worden er door de andere wirten nog wat
klusjes opgeknapt: defecte lamp vervangen, hout Kklieven,
matrasovertrekken vervangen waar nodig, wc-papier aanvullen,
naar de glascontainer rijden, de wasmachine laten draaien en de
strijk doen. Er is altijd wel wat te doen. Jammer van het té natte
gras want de weide is dringend aan een maaibeurt toe. Maar
dat zal dan wel tijdens de komende week door Linda en Theo
gedaan worden.

De mensen zakken na een sportieve dag terug af naar de hut.
Zowel in de bar als in de keuken wordt een tandje bij gestoken.
Rond half zeven kan iedereen aan tafel. Onze ploeg krijgt een
staande ovatie als dank. En geloof ons, dat doet deugd! De
keuken lijkt wel op een slagveld. Ook deze keer krijgen we
spontane hulp van een aantal gasten!

Ondertussen is het gezelligheid troef in de hut: leuke babbels,
straffe verhalen, verbroedering onder de verschillende
gasten die toch bijna allemaal bergsporters zijn. Er worden
gezelschapsspelletjes gespeeld en de houtkachel geeft een
gezellige warmte. De bar draait op volle toeren, de rode wijn
raakt op. In de keuken wordt nog lekkere broodpudding gemaakt
voor het lunchpakket van zondag. De wasmachine laten we nog
maar eens draaien.

Om middernacht is het bedtijd en gaat de bar dicht. Maar als
goede huisvader is de wirt soms wat soepeler en geeft een half
uurtje extra. De wirten zelf gaan een uur later slapen maar eerst
nog de tafels dekken voor het ontbijt de volgende morgen.

Zondagmorgen

Ochtendstond... geeft werk in de handen!

Het scenario herhaalt zich: ontbijttafel en lunchpakketten in
orde maken, afwassen en iedereen de kassa laten passeren. De
gasten worden bedankt en uitgewuifd. De wirten kunnen starten
met een laatste takenlijst: de afrekening maken, vuilniszakken
buiten zetten, kamers controleren, het lager vegen, toiletten
reinigen en papier aanvullen, de bestelling voor de brouwer en de
boodschappenlijst voor de volgende wirt opmaken en doorfaxen,
de koelkast aanvullen, planten water geven, hoeveelheid gas in
de tank controleren, elektrische apparaten uitschakelen, de vlag
binnenhalen en nog zo wat van die kleine dingen.

13.00u. Het was een goed weekend: de gasten waren tevreden.
Wij, de wirten, pakken onze eigen spullen weer in en sluiten af.
We zijn moe maar voldaan. Ondanks onze eigen drukke agenda’s
maken we tijd om te wirten.

Wie zelf eens een weekendje wil meedraaien om te weten of
‘wirten’ je ligt, laat iets van je horen !

Wirten : gewoon leuk om te doen !




